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YAZARIN HAYATI 

Halil İbrahim KUL 02/06/1963 Sivas İmranlı’nın 
Uyanık köyünde dünyaya geldi. 

İlköğrenimini doğduğu köy (Uyanık) de okudu. Aynı yıl 
içinde İstanbul’un ilçesi olan Kadıköy’e geldi. Kartal Pendik 
imam hatip lisesinde öğrenim gördü. İmam hatip sonrası 
Nakşibendî, şeyhlerinden Sivaslı, Bünyamin Yıldırım hoca 
Efendiden, İslam esasları; tasavvuf, Kur’ an-ı Kerim, , hadis, 
İslam, akaidi, fıkıh, siyer, tefsir gibi İslam hukukuna ait tüm 
bilgileri üstadı Bünyamin Yıldırım hoca efendinin maddi 
olarak kelam ve sohbetlerinden on beş yıl faydalandı. Manevi 
olarak da sevgi ve muhabbetinden ilim tahsil etti. 

Çocukluk yılları köyünde, gençlik yılları İstanbul, 
Kadıköy de geçti gençliğinde, yıllarının çoğu dekorasyon ve 
tadilat işleri ile geçti. Evli, altı çocuk babası, hayatının 
çoğunu hakkı sevenlere, kitap yazılarıyla, vaaz ve ilahi kaset 
(CD) leriyle maddi ve manevi sohbet hizmetleri ile 
değerlendiriyor. 
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Halil İbrahim Kul; 1990 yılında şeyhi Bünyamin 
Yıldırım Efendi Hazretleri tarafından İstanbul’un 

Avrupa yakasına emri bil mağruf (irşad) vazifesi ile 
vazifeli olarak gönderilmiştir. 

Hizmetlerinden memnun olan şeyhi Bünyamin Yıldırım 
hoca efendi, Halil İbrahim Kul’a Oğlum biz seni adım, adım 
izledik, her gittiğin yerde bir muhabbet izi bıraktın, sen bizi 
memnun ettin Allah da seni memnun etsin. Buyurmuş ve: 
Oğlum bundan sonra ihvanın hizmetlerini yap ( derslerini 
tarif et) buyurarak halifelik görevine layık görmüş ve vazife 
vermiştir. 

H a lil İbrahim Kul bu bir denemedir imtihandır, inanç 
ve ihlâsı ile mahcup ve mahzun olmuş; 

Acaba bu güne kadar nefsim beni bu arzu ile mi 
dolandırdı düşüncesi ile çok üzülmüştür. 

Bu mahcubiyetinden ve üzüntüsünden, haberdar olan, 
şeyhi Bünyamin Yıldırım Efendi hazretlerini, evinde ziyaret 
ettiği zaman; Halil İbrahim'e Şeyhi Bünyamin Yıldırım Efendi 
Hazretleri şöyle buyurdu; 
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Oğlum biz sana imtihan (deneme) amacı ile söz 
söylemedik, biz denemeyi daha evvel yaptık, sonuçtan 
memnun olduğumuz için sana görev verdik; 

Verdik diyorum çünkü görevin verilmesini isteyen 
büyüklerimiz, ben tebligatımı yapıyorum. Sende vazifeni 
yap.devamla, 

Biz henüz senin hiçbir alam e tini meydana çıkarmadık, 
sen bizim hizmetlerimizi yapmaya devam et; Allah ikramları 
ile seni memnun edecektir. 

Bizim vazifemiz Allah a kul olmak, Rasulullah 
efendimize ümmet, pir anlarımıza layık ihvan (derviş ) 
olmaktır. Buyurarak hizmet görevini tekrarlamış ve hizmete 
memur edildiğini müjdelemiştir. 

Yüce Rabbimiz, cümlemizi rahmetine, Rasulullah 
efendimizin şefaatine ve cümle Fhlnllahm himmetlerine nail 
eylesin. (Amin) j£afif İBrafrim KjtCJL 

Bu konu Halil İbrahim Kul Hoca Efendinin bir evde söz kesme merasiminde 
Yapmış olduğu bir sohbettir. 2011 


4 




y«w/mz w rHuzutumuz 


rHaLdİbtahlm. <Kul 


a^>-jJl <_ 4 _U 

iiij) ^ ^jüJI (»jj 44?^ (i-r^' 

bü-*! ^0^ M\ı aİjo 
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(t-g-4-^ - j-^ (H-Â^ - 

Türkçe meali 


Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet 
eden ve din gününün sahibi olan, Allah’a mahsustur. 
(A llah 'ım) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım 
dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, 
Gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. 
(Âmin) 
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aile 

HAYATINDA 
SÖZ 

KESMEK 

UJ3^>ıtf S I ı_y^ *lU Xs^>JI 

Allah’ın emrini yerine getirirken kulda bir çekingenlik 
olur. Kul utanır, s ık ılır, esasen All a h’ın emrini, yerine 
getirirken kulu utandıran nefistir. 

Yani Allah’ın emrini yerine getirirken, nefis zorlanır, 
daralır. 

Fakat isyan ederken de kul zorlanırsa, işte o zorlanan 
da kulun imanıdır. 


Bizim ec dadımızın 
geleneklerinin temelinde 
Kur-an ahlakı olduğunu 
biliyor muydunuz? 
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Şimdi bizim insanlarımız Allah’ın emrini işlerken 
daralıyorlar bunun sebebi; bu asrın insanlarının imanındaki 
zayıflığıdır. Ben inşaları küçümsemiyorum. Haşa. 

Dikkat edin, bakın isyanda, nefis için hiçbir sıkıntı 
yok değil mi? Alabildiğine gidiyor. Bu bizim bugünkü asrın 
insanlarının isyankâr olduğunun açık alametidir. 

Şimdi bizim geleneğimizde ve kültürümüzde, 
evlatlarımızı evlendirirken yapdan ilk anlaşmaya veya alman 
il k karara, biz söz kesme diyoruz değil mi? neyin sözünü 
kesiyoruz, diye soranımız hiç de yok gibi. 

Aslında söz kesmek demek, evlenecek kızın yâda 
damadın sözü değil! 

Söz kesmenin aslında başka bir anlamı var. 

Söz kesme dediğimiz merasimde, kıza alınacak eşya 
oğlana alınacak eşyalar konuşulur. Bu nedir biliyor 
musunuz? 

Dışarıdan gelecek lakırdıların, dedikoduların, önü 
kesilmesi için, iki aile arasında, yapılan bir çalışmadır. 
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İki aile konuşup anlaşarak, dışarıdan gelecek çatlak 
seslerin önü kesilsin ve iki aile arasına fitne sokamasmlar 
amacı gayreti ile dışarıdaki insanların takım yakıştırma ve 
dedikodularının önü kesilsin amacı taşımaktadır. 

Aslında kısaca söz kesmek budur, 

Söz kesme dediğimiz merasimde, gelin hanıma şu kadar 
altın takılacak veya eşya alımı falan konuşuluyor. 

Şimdi bunlar niçin konuşuluyor. Bunları konuşmada 
asd mesele, hiç ummadığınız beklemediğiniz birileri geliyor, 
kıza diyor ki; seninkiler sana ne aldılar. İşte, 3 bilezik,5 
bilezik eğer biraz mihr az ise, soran şahıs şöyle diyor; 

Kızım kapıda mı k a lmıştın da onunla evlendin, diyor, 
Benim falan filan arkadaşım sözlendi de 10 tane bilezik 
almış. Bak, ne aldın diyor işte misal ayrı eve mi gideceksin 
diyor yok diyor işte beraber oturacağız! 

Gibi tatsız tuzsuz sözlerle, evlenecek gençleri daha 
evlenmeden birbirinden soğutuyorlar; aralarını açıyorlar 
değil mi? 
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İşte bütün bunlara karşı o iki aile arasında 
konuşup anlaşmalarına söz kesme demişler, yani içteki sözü 
değil, dışarıdan gelecek dedikoduları gıybetleri 
olumsuzlukların önünü kesme girişimine usulüne planı 
projesine programına söz kesmek diyoruz. 

Tabi şimdi dedim ya kardeşlerimiz utanıyorlar bizim 
insanlarımız düğür gidince diyorlar ki işte senin k ız ını 
oğluma istiyorum, Diyor Ama Allah’ın emrini ve ismini 
peygamberimizin sünnetini İmamların içtihadını ananımız 
pek yok gibi. 

İşte burada terk edilmiş yani ins a nlarımızın imanı o 
kadar zayıflamış ki Allah’ın emriyle peygamberimizin 
kavliyle yani, sünneti ahlakı üzere uygulaması üzere İmamı 
Azam Hazretlerinin veya diğer herhangi bir imama tabi ise 
içtihadı üzere yani onların anlayışı uyguladığı ahlak 
yaşadıkları hayat anlayışıyla senin kızını oğluma istiyorum. 
Demek bu günümüz insanlarına çok ağır geliyor. 

Çünkü Allah’ın emri ile istese Allah’ın emrine göre 
evlenmesi gerekiyor değil mi! Adam çalgı çalacak, eğlenecek, 
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bütün bunlar insanlara Allah’ın emrine göre iş yapma 
yollarını kapatıyor. 

Dikkat ederseniz, bizim büyüklerimiz, yalnız söz 
kesmede emri a nlamazlardı. 

Nişana giderdik büyüklerimizden, biri kız vekili 
olurdu, bir oğlan vekili olurdu, nişan merasiminde bütün 
cemaatin içinde All a h’ın emrini anarlardı. 

Benim içinde bulunduğum bir nişan merasimini 
aynen naklediyorum. 

Kız evine gidince, evde veya evin bahçesinde otururlar, 
derlerdi ki; Kız vekilini muhatap alarak, 

Allah’ın kulu hiç sormuyorsun biz niye geldik! 

Öbürü (kız vekili) derdi ki; 

Hoş geldiniz sefa geldiniz. Misafire niçin geldin 
denmez. 

Damat vekili kalabalık içinde derdi ki; 

Allah’ın kulu: Biz Allah’ın emriyle peygamberimizin 
kavliyle İmamı Azam Hazretlerinin, içtihadı ile kızma 
oğlumuz (.) için, kızın (.) a düğür geldik. 
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Kız vek il i aynı şekilde mukabele ederdi. 

Bende Allah’ın emriyle, peygamberimizin kavliyle 

İmamı Azam Hazretlerinin, içtihadı ile kızım (.) ı 

Oğlunuz (.) a verdim derdi. 

Bu aslında oradaki gençlere, Allah’ın emrinin nasıl 
yerine getirildiğinin talimi yapdıyor ve yaptırılıyordu. 

Bir okul gibi herkese talim yaptırılıyor öğretiliyordu. 
Ama şimdi bunlar biraz gereksiz gibi görüldü neden? 

Yapılmaya, yapılmaya unutuldu. Unutulan şeyde 
gereksiz gibi veya yanlış gibi oluyor. 

Allah’ın emrini yanlış yâda gereksiz gibi gören bir 
nesilden hayırlı bir insan yetişmez! 

Bakın, bugünkü asrın insanları, babası evladını 
kandırıyor, kardeş kardeşi kandırıyor, evlat babayı 
kandırıyor. 

Felaket oyunlar var onun için bunlar aslında bir 
sünnet ahlakı, sünnet uygulaması ve fitne fesadın iki aile 
arasına girmemesi için yapılan bir toplum çalışması 
demektir. 
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Ama biz tabi bu değerlere, değer vermeyerek o iki aile 
arasındaki değerleri de kaybettik. 

Yani o hısım akrabalık değeri kayboldu. Eskiden öyle 
ya hısımlar hısım derdik, şimdi düğür oldu düğür deniyor. 
Evlenen çiftlerin ailelerinde akrabalık anlayışı vardı, hem de 
kan bağı gibiydi. Öyle ki, bu iki aile birbirlerine namusu 
teslim eder, birbirine m a lını canını teslim ederdi, öyle bir 
ahlak öyle bir anlayış vardı. 

Ama şimdi adam kızını teslim etmiyor oğlu askere 
gidiyor kız ana evinde böyle anlayış olur mu? Böyle ahlak 
olur mu? İşte bütün bu olumsuzlukların kaynağı, İslam 
adetlerini usullerini büyüklerimizin yaptığı gibi 
yapmadığımızdan, aileleri birbirine bağlayan o ilahi değerleri 
bir, bir kaybetmiş oluyoruz. 

Kaybettiğimiz değerler de neslimizi uçuruma doğru 
götürüyor. Nişanhlık devri gençler için çok önemli bir devir. 
Nişanlıyken birbirini severler, nişanlı iken birbirinden nefret 
ederler. Zaten karı koca arasına nefret girdimi, hayat 
cehenneme çevrildi demektir. 
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İşte kan koca arasına daha yuvanın temelini atarken 
fitne girerse ocak sönmüş olur. Bunların evliliği devam etmiş 
veya bitmiş çok önemli değil, hayatları cehennem gibi 
oluyor. 

Onun için büyüklerimiz, söz kesme merasiminde gelin 
olacak kızımıza alınacak tüm eşyayı konuşuyorlardı. 

Hal bu ki, bizim büyüklerimiz, bizim gibi altın 
meraklısı da değillerdi. 

Onlar dünyaya meyletmiyorlardı, ama yapdacak işleri 
alınacak eşyaları konuşuyorlardı. 

Kesin kes diyorlardı ki, ben kızıma şu kadar altın 
isterim bu kadar falan isterim diyorlardı. 

Bu hakikatler konuşulunca, dışarıdan gelecek olan 
dedikodular o gençlerin midesini bulandıramıyordu. 

Gençlerin midesini bulandıramaymca da aralarında da 
sevgi oluşuyor. O sevgiyle de bir ömür boyu hayat 
yaşayabiliyorlardı. 

Ama şimdi bizim gençlerimize bakıyorsunuz, bütün 
bunlar konuşulmadığı için başta sen yanlış yaptın o diyor 
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sen yanlış yaptın o diyor sen beni aşağıladın o diyor, sen 
beni falan ettin, bakıyorsunuz aralarında gurur kırıcı, 
rencide edici aşağdayıcı sözler başladı, Buda o yuva 
kurulmadan o yuvanın temeline dinamit koyma gibi oluyor. 

Onun için bunlara meydan vermemek için baştan 
konuşuluyor altını incisi bunları sıkılmadan utanmadan 
konuşmak gerekiyor. Ama biz utanıyoruz niye? Çünkü o 
konuşmaların bize neler kazandıracağını bilmiyoruz. 

Bugünün insanları zannediyor ki, sadece k ız ın 
altınını konuşmak, incisini konuşmayı madde meselesi, gibi 
görüyor. Kardeşlerim bu tür konuşmalar madde meselesi 
değildir. Aksine o insanların hayatındaki, dedikoduları 
gıybetleri kendilerini sevgisizliğe muhabbetsizliğe ya da, iki 
aileyi birbirine düşman etmeye yol bırakmıyorlardı. Onun 
için söz kesimi diyorlar buna sözü keseceğiz kimin sözünü 
kesiyormuşuz? İki aile hakkında söz sahibi olmayanların 
sözünü keseceğiz. Değil mi? 
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YUVAMIZ HUZURUMUZ 

İTEATSIZ HUZUR OLMAZ 

ajJ! 
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JjLş-j IgO-l) Ijj54LjÜ 1>-Ij jl j^5woLsI ^ ç*5sJ j^L?- Ol ajUI 

o j^SsjLsj dJ UzlJ i ol a_g>- j j s^ 

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 
yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun 
(varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir 
toplum için elbette ibretler vardır. Rum:3o/2i 

Sevgili kardeşlerim hepinizin bildiği gibi dünya hayatında 

her karı koca mutlu bir yuvaya sahip olmak ister ve bu insan 
olarak her gencin ve genç kızın en tabi hakkıdır. 

Ancak tam bunun aksine evli olan yani evlenip yuva kuran 
kardeşlerimizin maalesef birçoğunun kurdukları yuva ile 
beraber, adeta kendilerini bir felaketin içinde bulurlar ve 
huzurlu bir lokma yemek yiyecek kadar kısa bir zamana hasret 
kalırlar. 

Onun için sevgili Müslüman kardeşlerim huzurlu bir 
yuvaya nasıl sahip olabiliriz? 

Sualleri her gencimizin ve genç kızlarımızın hafızalarında 
cevap bulamayan bir sual haline gelmiştir. Günümüz insanları 
içinde çok az bir arkadaşımız veya çok az akrabalarımız mutlu 
bir yuvaya sahip olan dostlarımız vardır. 

Cenabı Zül-celal hazretlerinin cümle din kardeşlerimize 
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huzur ve saadetli bir yuva bahşetmesi dileği ile sözlerime 
başlıyorum. 

Yüce Rabbimiz huzur ve saadet arayanlara şu emir ve 
tavsiyede bulunuyor. 

*Iıı 

^U 4jJl 

Allah'a karşı gelmekten gücünüzün yettiği kadar sakının. 
Buyruklarını dinleyin itaat edin. Kendinizin iyiliğine karşılık 
olarak mallarınızdan (Allah için) sarf edin. Nefsinin 
tamahkarlığından korunan kimseler işte onlar saadete erip 
(huzuru yakalayanlar) dır. Tegabün: 64/16 

İnsanları yaratan Allah beraberinde huzurlu bir yaşam 

biçimini de böylece biz aciz kullarına tarif etmiş ve huzurun 
saadetin yolunu bir kaç maddeye bağlamıştır. Birinci madde 
olarak, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya bağlamıştır. 

İkinci madde olarak, itaatli bir kul olmaya bağlamıştır. 
Üçüncü olarak kendi saadetimiz için yoksul fakir veya muhtaç 
olan insanları korumaya onların ihtiyaçlarını karşılamaya 
bağlamıştır. 


17 




y«w/mz w rHuzutumuz 


rHaLdİbtahlm. <Kul 


Diğeri nefsimizin arzu isteklerine aldanmayarak 
cimrilikten vazgeçmemize ve insanlığın faydasına olan işleri 
yapmamıza bağlamıştır. 

İşte rabbül Âlemin insanların mutluluğu yakalamaları için 
yukarıda ayeti kerimede bulunan şartları temel esas olarak 
bildiriyor ve gereğini yapmaya davet ediyor. 

Demek oluyor ki kulunu yaradan, yüce Allah kulları 
yoktan var ederken, kulların saadetini de hazırlamış ve beyan 
etmiştir. 

Bizler bu ilahi ferman üzerinde biraz düşünecek olursak, 
Allah'a karşı gelmekten sakınanlarla huzurlu bir yuva kurma ve 
huzurlu bir hayat yaşama imkânı olduğuna işaret buyuruyor. 

Tabi ki bu Allah'a karşı gelen insanları da tanımak lazım 
geldiğini her Müslüman’ın bilmesi ve tanıması gerekir. 

Yüce Kur-an-ı Kerim'de Allah’u Teâlâ buyuruyor. 

Aplll 

1 1 d—â -*< l«J 1 j} jÂj Yj 

Diliniz yalana alışmış olduğu için her şeye şu haram şu 
helal demeyin. Zira Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. 
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Allah'a karşı yalan uyduranlar ise şüphesiz saadete eremezler. 

Nahl:16/116 

Demek ki sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı gelmek sadece 
namaz kılmamak, Hacca gitmemek değil Allah’ın helal kıldığını 
kendine yada çevresine haram diye yaygara yapanlarda Allah’a 
karşı gelmiş oluyormuş. 

İsterse bu kardeşimizin ibadeti herkesten de çok olsun. Bu 
gibi insanların, evinde huzur ve saadeti göremezsiniz. 

Yani bildiğiniz kadar, zahiri ve batını hatalardan uzak 
olmaya çalışmak Allah’a ibadetin en güzel örneğidir. 

Aynı zamanda huzuru yakalamanın da bir usulü ve 
esasıdır. Eğer kim huzurlu bir yuva istiyorsa Allah’a ve resulüne 
itaat etsin ki dünyada gönül huzuru ve yuva huzuru ahrette ise 
ebedi saadeti yakalasın. 

Bunun aksini iddia edenler içki de, kumarda, zinada, 
fuhşiyatta huzuru arayanların gençliği ve çekiciliği yada elindeki 
dünya malının bitmesiyle hüsrana uğraması bir an meselesi 
oluyor. Bunu yaşadığımız olaylarda sizler zaten görüyor ve idrak 
ediyorsunuzdur. İnşallah. 

Biz teferruatına girmiyoruz. Ama Allah ve resulüne itaat 
edenlere gelince, onlar dünyada biraz maddi olarak sıkıntı 
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içindeler yâda dostları azdır. Ama dara düştükleri zaman öyle 
enteresan haller oluyor ki onlar hiç ummadığı bir anda Allah’ın 
sevdiği kullarını yanında yardımcı olarak buluyorlar. 

Buna şaşıranların sayısı da oldukça fazladır. Zaten 
huzursuzları çileden çıkaranda bu ve bunun gibi hadiselerdir, 
unutmayalım. 

Allah’ın nimetlerine erişenler yalnız Allah’ın sevdiği 
kullarıyla beraber olma tahammülünde bulunanlardır. 

Aziz kardeşler mutluluğun diğer bir kısmı da nefsin 
arzularını fark etmekle yani nefsinden fedakârlık yapmakla, 
mümkün olur. 

Basit bir örnekle şu şekilde ifade etmek mümkündür: 
Evlilik için kuracağı yuvada ve kurulacak yuvalarına alınacak 
eşyada, altın inci, gibi işlemlerde bir başkasının aldığı ev 
eşyasına göre değil de kendi bütçesine uygun olan evi ve ev 
eşyasını seçmekle, hem nefsinden fedakârlık yapmış olur, hem 
de aile huzurunu yakalamış olur! 

Yâda huzurun ailede ki ilk imtihanını başarıyla vermiş 
olur. Tam sırası ve yeri gelmişken şahsen yaşadığım bir gerçeği 
sizlerle paylaşmayı uygun görüyorum. 

Bir gün dostlarımdan biri beni evine davet etti. Ailesi ile 
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ilgili olan sorunlarını bana dökmeye başladı. 

Ve şunları söyledi: 

Hocam bildiğiniz gibi ben iki kız büyütüp gelin ettim. 
Kızlarımı İslam ahlakı ile yetiştirdim. İkisi de hocalığa kadar 
okudu. Ancak evlendikleri kişilerin alınları secdeye gelmiyor, 
gelmediği gibi de benim kızlarımın da onlar gibi olmasından 
endişe ediyorum. Dedi ve ekledi! 

Hocam, müsait bir günde ben damatları ve kızlarımı davet 
edeyim sizde, onlara biraz nasihat edin, olur ki Allah (c.c) 
onlara itaatli bir kul olmayı nasip eder dedi. 

Ben de kabul ettim. Nihayet davet günü geldi. Davete 
icabet edip, iştirak ettiğim. 

Onlarla hoşbeşten sonra yemeklerimizi yedik. Çaylarımızı 
içerken ben yavaş, yavaş meseleye girmeye çalışıyordum. 

Yani dini mevzular da bildiğimiz o an için önemli 
gördüğüm hadiselerden anlatırken damatlardan birinin benim 
sözlerime pek kulak vermediğini, başka duygu ve düşünceler 
içerisinde olduğunu fark ederek damat beye sordum; 

Sen beni pek dinlemiyorsun galiba dedim. Damat bey açık 
bir lisanla şöyle dedi! 

Vallahi hocam ne yalan söyleyeyim, ben Allah peygamber 
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tanımam, ben borcumu tanırım. Yeni düğün yaptım ve şu anda 
tam bir milyar iki yüz milyon borcum var. Gece gündüz ben 
borcu nasıl ödeyeceğimin hesabını yapıyorum. 

Evet, sevgili kardeşlerim, eğer sizin yuvanızda eşya 
mutluluk sayılıyorsa iki yıllık mutluluğunuz var demektir. 

Çünkü malum eşyalar en fazla iki yıl dayanabiliyorlar. 
Ama sizin mutluluğunuz, insanlığa sevgiye, anlayışa ve Allah 
resulünün güzel ahlakına bağlıysa, korkmayın o yuva asla 
eskimez ve o yuvanın meyveleri de asla solmaz, has bahçede 
biten bir gül misali. 

Aziz kardeşlerim, önce huzur nedir? 

Huzuru nereden bulacağız? 

Kimden soracağız? Sorularını kendi kendimize sormamız 
gerekir ki mutlu ve huzurlu bir yuvayı o zaman arayabilelim. 

Aksi halde mutlu ve huzurlu bir yuva bize bulunmayacak 
kadar uzaklardadır. 

Eğer biraz düşündük ise bir karar verelim. 

Evet, evet nasıl da düşünmedik! Aldığımız bir ev aleti 
arızalandığın da yetkili servisi arıyor, şikâyetlerini bildirip, tabiri 
caizse huzura kavuşturuyoruz. 

öyle ya! İnsanın huzuru için, insanı yoktan var eden, 
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insanın ve yuvasının huzura için yetkili seıvisleı bııakmamış 
mıdıı yüce labbimiz? Ne deısiniz? 

Acaba biz labbimizin bizim hayatımıza huzuı vesilesi 
olacak olan ( ilim, zikiı, şüküı gibi) yetkili seıvisleıe kendi 
hayatımız ve huzuıumuz için kaç defa müıacaatta bulunduk? 

Hatta, daha yuvayı kuımadan, kulunu yaıatan yüce Allah 
(c.c) yuvamızda huzuıumuzun temini için bizleıe göndeımiş 
olduğu feımanına biıaz olsun kulak veıelim ve dinleyip 
anlayalım. İnşallah Cenabı Zül Celal Hazıetleıi buyuıuyoı ki: 

Afili. 

jL-JI 0 3 —i^ Cx ^^ 

0y)S”J2; ^bJJ <0151 <ü.SL) ^\ ‘ÜJIj 

İman edinceye kadar Allah'a eş koşan kadınlarla evlenmeyin. 
İnanan bir cariye, hoşunuza gitmiş olan puta tapan bir kadından daha 
iyidir. İman edinceye kadar puta tapan erkeklerle mümin kadınları 
evlendirmeyin. İnanan bir köle hoşunuza gitmiş olan puta tapan bir 
erkekten daha iyidir. İşte (inanmayan ) onlar ateşe çağırırlar. Allah ise 
sizi izniyle cennete ve mağfirete çağırır ve insanlara ibret alsınlar diye 
ayetlerini açıklar. Bakara:2/22i 

Aziz kardeşlerim, biz henüz yuvamızı kurmaya adım 
attığımızda, adeta maddeye iman etmişiz gibi (haşa) oğlumuza 
zengin kızı, en azından itibarlı birinin kızını düşünüyoruz. 

Oysa hep unutuyoruz zenginin fakire, fakirin zengine ayak 
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uyduramayacağını. 

Aynı şekilde inananın inanmayanla, inanmayanın inanana 
ayak uyduıamayacağını Cenabı Zül Celal Hazıetleıi bizleıe 
habeı veımiyoı mu? 

Dolayısıyla evlenecek eşleıin inanç itibaııyla, zenginlik 
itibaııyla, ahlak ve ilim itibaıiyle biıbiıleıine denk olması 
istenmektediı. 

Eğeı böyle oluısa o yuvada huzuı oluı, muhabbet oluı. 
Kaıı koca biıbiıleıini anlamakta güçlük çekmezleı. 

Esasen buıada Rabbimiz; Aklını kullanmayan insanlaıın 
evini ve eşini mutlu edemeyeceğini ve yuvalaıında huzuılu 
olamayacaklaıını habeı veımektediı. 

Şöyle ki; puta tapan biı insan düşünün, cansız biı 
vaılıktan medet bekliyoısa bu insanın evini, eşini ve çocuklaıım 
hakkıyla haklaıına sahip çıkması elbette ki düşünülemez. 

Onun için Rabbimiz, bizleıi uyaımaktadıı ve bu uğuıda 
üzeıimize düşen göıevi anne ve baba olana kadaı yapmakla 
mükellef olduğumuzu bilmeliyiz ve çocuklaıımızı kendi canını, 
cansıza emanet edecek kadaı beyni küçülmüş olan insanlaıa 
teslim etmemeliyiz. 

Aksi halde, onlaıda ömüı boyu huzuısuzluğa mahkum 
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olur ve evladın anne ve babasının da bir ömür boyu hayatı 
zindana çevrilmiş olur. 

Bu konuda Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: 

^III 

jAd j*-* jo ^uüSfıs” M) jv* o] oj! oj*-*ol ^1 

Yoksa çocuklarının söz dinlediklerini veya akıl ettiklerini 
mi sanırsın? Onlar şüphesiz davar gibidirler, belki daha da sapık 

yolludurlar. Furkan: 25/44 

Elbette ki; bizler Yüce Rabbimizin uyarılarını dikkate 
alarak yuva kurarsak huzur bulmak davarlar içinde mümkün 
olmayacaktır. 

Ancak huzuru Rabbimizin değer verdiği insanlar da arar 
onlarla beraber hayatımızı birleştirirsek mutlu ve huzurlu bir 
yuvaya sahip olmanın yolunu tutmuş oluruz. Bilginize! 


YUVADA HUZUR ARAYANLAR 
GENÇ KARDEŞLERİM 
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Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından yahut 
yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde 
ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise 
kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik 
eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızdan haberdardır. Nisa:4/i28 

Aziz ve temiz ruhlu kardeşlerim, Rabbimizin bize verdiği 
habere göre hemen, hemen tatsızlık yaşamayan bir aile ortamı 
yoktur. 

Ancak bize düşen görev tatsızlıkları çok ileri 
götürmemektir. Aile olarak yâda karı koca olarak birbirimizin 
hatalarını örtmek gurur kırıcı rencide edici sözlü ve fiili 
davranışlardan kaçınılmalıdır. 

Aziz kardeşlerim bununla beraber unutmamalıdır ki aileyi 
birbirine bağlayan en büyük etken hiç şüphesiz ev hanımının 
tatlı dili, güler yüzü ve evinde ki temizliği, titizliği ile beraber 
evinde ki marifeti yani becerisidir. 

Becerilerin ve marifetlerin en güzel numune ve 
örneklerinden birisi de karı kocanın birbirlerini anlamalarıdır. 
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Beraberce sohbet ortamı oluşturup dertleşebilmeleridir. 
Eğer bir karı koca birbirlerine derdini dökemiyorsa, gönülleri 
birbirlerine açık değilse, o ailede ( karı kocada) mutluluktan söz 
etmek havada balık tutmak gibi olur. 

Hata çoğu ailelerde ufak bir meseleden dolayı mübarek 
bayram günlerinde dahi birbirini kıran ve bayram gününü 
küskün geçiren nice aileler vardır. Bunların nedeni nedir acaba 
diye sorarsanız, inanın ki üzülerek ifade ediyorum çoğu 
cehalettendir, başka bir izahı yoktur. 

Örneğin insanlık hali bir gömlek ütülenmemiş koca Azrail 
kesiliyor ve hanımına hemen hakaret eden bir tavır ile! Zaten 
senin iyi bir işini görmedim ki hep böyle yaparsın, Allah seni 
kahretsin gibi hakaretler sıra, sıra diziliyor! 

Hanım da melek değil ya ondan aşağı kalmıyor. Derken 
evde olmaması gereken nice tatsızlıklar oluyor. Karı kocanın, 
hayırlı günde suratları asılıyor mahkeme duvarı gibi. 

Evinde evlatları mahcup ve mahzun, o körpecik yavrular 
anne ve babanın bu tatsız davranışlarını izliyor. Yürekleri 
eziliyor. Küçücük dünyaları yıkılıyor ama maalesef anne baba 
hala tartışmakta ve birbirlerinin ayıp ve kusurlarını çocukların 
gözleri önünde ortaya döküyorlar ve kendi lisanlarıyla kendi 
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değerlerini çocuklarına karşı muhafaza edemiyorlar. 

Şeytanın atma kinmiş olan anne ve babanın maalesef 
bundan hiç haberi yok. 

Ama karı koca biraz sabretmiş olsalardı yada hanım efendi 
biraz sabırlı olsaydı bu tatsızlıklar asla olmazdı. Hele, hele kadın 
yada erkek kendini beğenmişse yada ev reisi koca, makam 
sahibi mahiyetinde birkaç kişi çalışıyorsa aynen çalıştırdığı 
işçilere emir verdiği gibi evinde de hanımı ve çocuklarına 
karşıda hükmetmek istiyor. 

Maalesef buda bir ailenin yaşantısını cehenneme çevirmeye 
kâfi geliyor. Ama yine de kadın hatayı kocada, koca hatayı 
kadında arıyor. Öyle olunca da suçlu bulunamıyor. 

Nasıl bulunsun ki herkes kendini haklı karşısındakini 
haksız görüyor. Böylesi yuvalarda soğuk rüzgârların esişi asla 
dinmek bilmiyor. Büyükten küçüğe herkes perişan oluyor. 

Oysa ki Yüce Rabbimiz dişiyi ve erkeği birbirlerinin 
tamamlayıcısı olarak yaratmıştır ve birbirlerine bağımlı 
kılmıştır. Bunlardan birisi olmazsa diğer birinin olması 
mümkün değildir. 

Hatta kadınsız yaşayan erkeğe veya erkeksiz yaşayan 
kadınlara baktığımız zaman alay mevzusu olduğunu 
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görürsünüz. 

İnsanlarımızda çaresiz bir hastalık mahiyetinde olan bir 
başka hastalık ise başkalarını beğenip kendi eşini beğenmeyen 
karı kocaların sayısı da oldukça fazladır. 

Hal bu ki insan Yüce Allah’ın ikram etmiş olduğu nimetleri 
benimseyip kıymetini bilmeli ki Allah o kulun üzerinde ki 
nimetlerini arttırsın. 

Başkasını beğenip kendi eşini beğenmeyenler sual 
mahiyetinde birkaç hatırlatma da bulunmak istiyorum. 

Aziz kardeş evlenmiş olduğun eşini evlenmeden önce 
sevmemiş miydin? Yâda beğenmiyor muydun? 

Ayrıca bugün çok beğendiğin o şahıslar birkaç ay yanında 
olsa, onun olumsuzluklarını görsen onu sevebilecek misin? 

Hiç düşündün mü? O zaman belki de o beğendiğin insanın 
senin eşinin yanında değersiz biri olduğunu göreceksin! 

Yine aynı şekilde kendine sor eşinin iyi tarafını 
Bu sana yuvanda huzur kaynağı olacaktır. 

Eşinde kusur arayan kardeşim, kusursuz insan bulabilecek 
misin? Yâda sen kusursuz musun? Kendi kendini biraz olsun 
kontrol et! Kontrol etki huzurun adresini bulasın. 

Yine aynı şekilde soralım kardeşlerime! 
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Güzelliği nerede arıyorsun? 

Aradığın güzelliği keşfedip kavrayabildin mi? 

Peki, kardeşim her güzelin birçok bilinmeyen kötü tarafları 
olduğunu biliyor musun? 

Aynı şekilde de her çirkin zannettiğin insanlarda da 
görünmeyen güzelliklerin mevcut olduğunu biliyor muydun? 

Eğer bunları insanlar üzerinde göremedinse boşuna 
güzellik arama, asla bulamazsın. 

Aynı zamanda budalalığın sana çirkin bir hatıra kalır. 
Eşine dostuna oyuncak olursun. Unutma olur mu? 

Son olarak şu sözlerimi hiçbir zaman unutma. 

Hz. Fatıma’tüz Zehra gibi bir hanıma (eşe) sahip olmak 
isteyen kişi, Hz. Ali (r.a) gibi bir koca (eş) olmayı ahlak 
edinmeli, hedeflemelidir. 


AİLEDE cemaat huzuru 
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Cemaatlerin sevabını hemen, hemen aklımız yetti yeteli 
duyarız ve dinleriz, Hocalarımız, hacılarımız sofi 
kardeşlerimizden! Cemaatle kılman namazın, cemaatsiz kılman 
namazdan yirmi yedi derece daha fazla sevabı var. Deriz, deriz. 

Ama cemaatin cemaatleşmenin gayesi nedir? Kimler 
cemaat olabilirler? 

Cemaatle namaz kılmak insana neden yirmi yedi kat daha 
fazla sevap kazandırır? Hiç ama hiç düşünmeyiz bunları, 
düşünenlerimize selam olsun. 

öyle ise kardeşlerim gelin bu konuya biraz eğilekm; 

Cemaatlerde kat, kat sevap olduğunu söylemek yetmez. 
Gelin bilinçli bir cemaat olalım. Öyle ki o yirmi yedi kat sevabı 
yakalayalım. 

Evet, aziz okuyucu kardeşlerim! 

Ben yirmi yedisini bulamadım ama galiba yirmi yediden 
birisini buldum. 
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Evet, evet sadece bir derecesi olan o güzel bahçeyi, yani 
güzel ameli buldum. 

Onu sizlere de aktararak sizlerin de o güzel ameli 
bulmanıza yardımcı olma niyeti ile satırlarımı karalıyorum. 
Umarım ki size de yardımcı olurda yuvanız huzura kavuşur. 

Her halde onun ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. 
Hemen arz edelim. 

Evet, o yirmi yedi kat sevaptan bir tanesi bir aile 
fertlerinin aile reisi imam olarak hanımı ve çocukları da cemaat 
olabiliyorsa inanın ki o aile birbirine karşı sevgiyi saygıyı en 
kısa zamanda yakalar ve ailede bir sevgi bağı olarak inatçılığın 
ve öfkenin kırılıp nefsin duvarları yıkılmış olduğunu 
göreceksiniz. 

Çünkü camiye gidip cemaat olmak insana pek kolay gelir 
ama bir ailenin diğer bir ferdine cemaat olabilmesi için o ailede 
sevgiye ihtiyaç vardır. 

Ayrıca bir aile efradı kendi ailesinden birisini imamlığa 
yani önderliğe kabul etmiş olur ki buda müminin, mümine olan 
hüsnü zannındandır. Müminin mümine hüsnü zan ise Allah ve 
resulünün en çok hoşuna gittiği (sevdiği) ibadetlerden biridir. 
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Aynı zamanda birbirimizi imam kabul edip cemaat olan 
kardeşlerimizin arasına Yüce Rabbimiz öyle bir sevgi koyar ki 
tıpkı Sahabe-i Güzin efendilerimiz gibi birbirlerinin ayıp ve 
kusurlarını örterler. Bir birinin ayıp ve kusurlarını örten 
insanları da Yüce Mevla’mız çok sever. Allah bir kulunu severse 
sevdiği kullarını birbirine sevdirir. 

Evet, cemaat olmaya aile içinde devam edebilirse bir aile 
fertleri veya sadece karı koca beraber cemaat olup namaz kılarsa 
o karı koca bir birlerini sevmeseler dahi Yüce Allah o cemaatin 
hürmetine onları birbirine sevdirir ve yuvalarında huzur ve 
saadeti buldurur. 

Bir birini seven karı koca da evinde yuvasında maddi ve 
manevi olarak zenginliğe kavuşur. 

Bir ailede kan kocanın huzura kavuşması ve huzurlu 
olması tüm aile bireylerinin ayrı, ayrı huzura kavuşması 
demektir. 

Huzurlu olan aile bireylerinin maddi işleri de düzgün 
olur. Onlar dünya için üzüntü çekmezler. Ayrıca huzurlu ailede 
yetişen çocukların zekaları da diğerlerine göre daha açık olur, 
strest ve bunalımdan uzak olarak kafalarını boş işlere meşgul 
etmezler daima gelecek için hazırlıkta bulunurlar. 
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Böylece hem topluma faydalı hem de aileye faydalı saygın 
kişi olarak yetişirler. 

Ayrıca bu gibi yukarıda anlatılan şahıslar hem sevabı 
yakalamış olurlar hem toplumu kazanmış hem aileyi hem 
huzuru kazanmış olurlar. 

Bunun aksine bütün bu nimetlerden yoksun olarak 
yabancılarla bir araya gelince cemaat olup sevap alma yarışında 
olan kendi ailesinde de aynı gayreti göstermez ise işte o zaman 
hem sevabı kaybetmiş olur, hem toplumu kaybetmiş olur ama 
bunun hiçte farkında olamaz. 

Bir insan eğer sevap kazanıyorsa sevap kazanmanın 
alameti insanı merhametli kılar. Sevabı kazanmış yani kabul 
olmuş olan bir insan daima şuurlu olur. Devamlı olarak güzel 
ahlak ve güzel huylar onlarda devam eder. 

Ama insan hem cemaat hem de camide cemaat oluyorsa 
buda aliyyülâlâ (güzelden daha güzel ) olur. 

Gönlünüz birbirinize sevgiyle dolu olsun, yuvanızda huzur 
muhabbet güzellik bulunsun. 
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YUVAMIZ VE HUZURUMUZ 


LJj a^A-v^-î 1 *“'L) aJJ 

1 4_;_>e-y2 « 4_]lp.X«J>e^ 




Sevgili kitap sever kitap okuyucusu aydın ve aydınlığı 
seven ihvanı din kardeşlerim; 

Yuvamız ve huzurumuz adlı kitabımızda muhabbet, 
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rahmet ve saadet bulunan, hayatı ve cismi canı nur kâinatın 
efendisi Muhammed Mustafa (s.a.v) Efendimizin nurlu 
yuvasından ve nurlu eşlerinden birkaç örnek teşir edeceğiz. 

Bu hem ilmi, hem edebi bakımdan hem de ahlaki 
bakımdan bir ümmet olarak uygun gördüm inşallah yazdığımız 
konular özellikle yuvamız ve huzurumuz ifadeleri ile 
anlatılmaya çalışılanlar inşallah evinizde ve yuvanızda huzura, 
muhabbete vesile olur. 

Aziz kardeşlerim, yuva denince insan olanların aklına ilk 
gelen karşılıklı sevgi, saygı anlayışı oluyor. 

Bakınız Allah Resulü Muhammed Mustafa (s.a.v) 
efendimizin yuvasına, ne güzel muhabbet var. 

Nasıl mı? Okuyalım görelim. 

Ebu Yâla (r.a) Hz. Aişe validemizden naklediyor. 

Bir gün Peygamber Efendimize bulamaç çorbası yapıp 
götürdüm, Allah Resulü de Hz. Sevde’nin odasında idi! 

Sevde’ye sende ye dedim o yemedi. 

Peygamber efendimiz ikimizin arasında oturuyordu. Ben 
Sevde’ye yemin ederek! 

Ya yersin yâda yüzüne süreceğim dedim o yine yemedi. 

Bunun üzerine, elimi bulamacın için sokup, Sevde’nin 
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yüzüne sürdüm. 

Peygamber Efendimiz güldü ve Sevde’nin elinden tutup; 
Sende onun yüzüne sür buyurdu. 

O zaman Sevde’de benim yüzüme sürdü Allah’ın Resulü 
neşeyle güldü.... 


BÎR BAŞKA HADÎSE 

İbni Adiy ile İbni Asakir (r.a ) Hz. Aişe validemizden 
naklediyor; 

Bir gün peygamber Efendimiz (s.a.v) ile evde 
oturuyorduk. Dışarıdan bir gürültü ve bir takım sesler duyuldu. 
Peygamber Efendimiz kalkıp baktı ve Habeşli bir kadının 
oynadığını ve halkında o kadının etrafını sararak oynadığını, 
seyrettiğini görerek; 

Aişe sende gel seyret dedi. Bende kalkıp arkasında ve 
yanağımı omuzları üzerine dayayarak kadını seyretmeye 
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başladım. 

Kadının oynaması uzun sürdü Peygamber efendimiz ikide 
bir bana doymadın mı? Buyuruyordu. 

Bende bana olan sevgisini denemek için; 

Hayır diyordum. 

Peygamber Efendimiz nihayet yoruldu ve kah bu ayağı, 
kah öteki ayağı üzerine dayanıp, durmaya başladı. Derken 
Hattap oğlu Ömer çıktı da kalabalık kendiliğinden dağıldı. 

Peygamber Efendimiz de: 

Gördüm ki insan ve cin şeytanları, Ömer’den kaçtılar dedi 

RESULULLAH ZEVCELERİ 
VALİDE SULTANLARIMIZIN ŞAKALARI 

Ebu Yala Peygamber Efendimizin azatlı cariyesi Rezine 
(r.a)’den 

Peygamber Efendimizin hanımı Yemenli Şevde bir gün Hz. 
Aişe’yi ziyarete geldi. 

O sırada Hz. Ömer’in kızı Hafsa’da Hz. Aişe’nin 
yanındaydı. Hz. Şevde çok süslü ve kıyafeti gayet düzgündü, 
Üzerinde safran renkli ve güzel kokulu Yemen yapısı bir hırka, 
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başında da anlına kadar sarkan nakışlı ve yine Yemen yapısı bir 
başörtüsü vardı. 

Hadis ravilerinden, Uleyle diyor ki: Ben kadınların o şekilde 
süslendikleri devre yetiştim. 

Hz. Hafsa, Hz. Aişe’ye 

Ey müminlerin anası şimdi Peygamber Efendimiz 
gelecektir. Bu kadında aramızda yıldız gibi parlıyor dedi. 

Hz. Aişe 

Hafsa Allah’tan kork dedi. 

Hz. Hafsa, vallahi onun bu süsünü bozacağım dedi. 

Sevde’nin kulağında biraz ağırlık olduğu için onlara ne 
konuşuyorsunuz? Diye sordu. 

Hz. Hafsa, Tek gözlü adam (deccal) çıkmıştır dedi. 

Hz. Şevde, Sahi mi? Dedi ve müthiş bir korkuya kapılarak 
titremeye başladı. Sonra onlara, ben nereye gizleneyim? Dedi. 

Hz. Hafsa da 

Git kulübeye gir dedi. Orada ise hurma yaprak ve 
dallarından yapılmış örümcek ağları ve tozlarla dolu bir kulübe 
vardı. Şevde de gidip oraya saklandı. O sırada Peygamber 
Efendimiz geldi. 

Hz. Aişe ve Hz. Hafsa o kadar gülüyorlardı ki gülmekten 
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konuşamıyorlardı. 

Efendimiz: 

Nedir bu haliniz? Niçin bu kadar gülüyorsunuz? Diye 
sordu. 

Aişe ile Hafsa kulübeyi işaret ettiler. Peygamber Efendimiz 
gidip birde baktı ki Şevde oraya girmiş titreyip duruyor. 

Peygamber Efendimiz: 

Şevde sana ne oldu niçin buraya girdin? Diye sordu. 

Hz. Şevde 

Ya Rasulullah, tek gözlü adam çıkmış dedi. 

Peygamber Efendimiz: 

Çıkmamış, çıkmamış korkma fakat bir gün çıkacaktır, 
buyurdular. Ve Sevde’yi olduğu yerden tutup çıkardı. 

Evet aziz kardeşlerim sanıyorum ki, anlamak isteyene bu 
kadar yeter, ancak efendimizin hanımlarıyla muhabbeti bunlarla 
sınırlı değildir. 

Hz. Aişe validemizle koşu yarışı yapması ve Hz. Aişe’yi 
memnun etmek için yenilmesi; 

Ya Aişe şeytanların mı geldi yine buyurarak Aişe 
validemizle ve diğer validelerimizle oldukça çok şaka ve 
muhabbetleri vardır. 
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Bu gün bizler kadınımız veya erkeğimiz bir birimizin 
kırgın olan gönlünü karı koca arasında güzel esprili şakalarla 
üzüntü ve kederlerimizi dağıtmak İslam ahlakının en güzel 
örnek ve numunelerindendir. 

Kadın her zaman bir anadır ve aynı zamanda aynı ana 
şefkatini gerektiği zaman kocasına karşı da kullanmalı ve 
kocasının gam ve kederini dağıtmasına yardımcı olmaya 
çalışması kadınlığın en güzel numunelerindendir. 

Aynı şekilde erkek de bir babadır. Hanımının üzüntü ve 
kederlerinde onu yalnız bırakmaması aynı şefkatle hanımını 
kucaklamak sevgisiyle hanımına anne ve babasını 
aratmamalıdır. 

Unutmayalım ki yuvanın temeli şefkat, merhamet, sevgi 
ve hoşgörü ile kurulmuştur. Eğer bir ailede bunlar yoksa o aile 
iflas durumundadır. Ve o aileyi uçurumlar bekliyor demektir. 

Eğer bir ailede karı koca birbirlerini uçurumlardan 
kurtaracak kadar sevgi ve merhamet yoksa o aileyi hiçbir insan 
gücü kurtaramaz. Onların işi Allah’a kalmıştır 

Hâlbuki Allah (c.c) bize ne büyük imkânlar vermiş onları 
kullanmak biz aile reislerinin kaçınılmaz görevleridir. 

Yüce Rabbimiz bizleri uyarıyor ve emir buyuruyor: 
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Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar 
olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın 
kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini 
yapan melekler vardır. Tahrîm:66/6 

Yine Cenabı Zül celal hazretleri insanların birbirlerini idare 
edebilmeleri ve dünya geçimliklerini tedarik edemeyip de 
perişan olmamaları için insanları birbirine sevdirdiğini ve 
insanlara dünya geçimini kolayca kazanabilmeleri için, dünyada 
bulunan ihtiyaç malzemelerini de sevdirmiştir. 

Yüce Allah (c.c) şöyle buyuruyor: 


Afili 



İnsanlara, kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, cins 
atlar, davarlar, ekinler gibi zevklerin sevgisi, çekici hale getirildi. Fakat 
bunlar, dünya hayatının geçici nimetleridir. Oysa Allah, akıbet güzelliği, 
O'nun yanındadır, an imran:3/i4 
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Öyle ise azizler iyiliği, güzelliği yalnız karşımızdakinden 
beklemek yerine daima karşımızdakinin hatalarını görmek değil 
hatalarını (ayıplarını) kapatmak ve iyi olan taraflarını görmek 
her halde anneyi kızına, kızını annesine, evladı babasına, kadını 
kocasına, kocayı karısına sevdirecektir. 

Eğer basit bir örnek verecek olursak; 

Çok sevdiğimiz bazı arkadaşlarımız oluyor kadın veya 
erkek hiç fark etmez, onu bir dost olarak çok kusursuz olarak, 
sevdiğimiz olur. Zamanla beraber alışveriş gibi bazı yakınlıklar 
olunca, o çok sevdiğimiz ve kusursuz gördüğümüz o insandan 
yavaş, yavaş uzaklaşmaya ve soğumaya başlarız. Öyle değil mi ? 

Şüphesiz ki öyledir. Ya neden? 

Çünkü büyükler buyurmuşlar ki: 

Uzaktan gelen davulun sesi güzel olur. 

Çünkü biz o kusursuz gördüğümüz insanı hep uzaktan 
gördüğümüz için kusursuz olarak biliriz. Ama yakınlaştıkça 
görürüz ki çok, çok eksikleri ve kusurları var. 

İşte onlarla kendi eşlerimizi kıyasladığımız zaman eşimizin, 
yıllarca beraber, aynı yastığa baş koyduğumuz, aynı evi 
paylaştığımız acımız ve neşemiz birlikte paylaştığımız eşimizi 
kusurlu o kusursuz gördüğümüz arkadaşlarımızdan çok, çok 
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daha az bir kusura sahip olduğunu her halde görürüz 
kanaatindeyim. 


DAMAT GELİN VE KAYIN VALİDE 

LJj 1 u^>cJl 

1 4_«_>e-y2J 4_]lp.X«J>e^ 

^4A>h sAvlL ijll 
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Malumunuzdur ki, herkes anne ve babasmr sever. Anne ve 
babasmr beğenmeyenlerde vardrr, ancak biz o konuya 
girmeyeceğiz. Evlenen her genç kızrmrz evlendiği günden 
itibaren evini değiştiriyor, ama iki anne babasmr sahip oluyor. 

Tabiri caiz ise eğer evlenen hanrm krzrmız bu bağlarr iyi 
ayarlayabilirse yuvasma mutluluklar muhabbetler ve karşrhkh 
iki ailenin ilişkileri koca bir ömür devam eder. 

Hemen yeri gelmişken söyleyeyim ki bu anlatrlan 
güzellikler yalnız tek taraflr oluyor. Gelin hanrma eş olan damat 
kadınını atıp annesiyle beraber oluyor veya babasıyla beraber 
oluyor. Babasına yâda annesine yaranmak için haklı olan 
kadınını haksız görüyorsa o zaman kadın ne kadar becerikli ve 
ne kadar anlayışlı olursa olsun hiçbir işe yaramaz hale geliyor. 

Fakat, damat bey annesini anne olarak, babasını baba 
olarak, kardeşini kardeş olarak, eşini de bir hanım olarak, her 
birine ayrı, ayrı değer ve kıymet vermesi gerekir ki onların ayrı, 
ayrı haklı yâda haksız yanlarını bilsin ve ona göre ailesinde bir 
otorite sağlamış olsun. Aksi halde hanımı bir hizmetçi yerinde 
damatta bir aptal yerine konularak birçok olumsuzluklar başlar 
başlar. Birde bakarsınız gelin hanımda strest’ler sonucu sinir 
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bozuklukları başlar. Bazı kayınvalideler bu durumu fırsat bilerek 
hemen cinci ve büyücülere koşuşturur. Birkaç kez gider gelir 
zaten günümüzde çok böyle cahil insanlar oldukça fazladır. 

Hal bu ki, cinci büyücü ne yapabilir insanlara? Onlarda 
sadece insanların geçmişini bir hikâye gibi anlatma sanatı 
mevcut başka bir bilgi ve beceriye sahip değildirler. Onu da 
gelen zavallı insanları aldatmak için kalkan yaparlar. 

Çünkü Rasulullah Efendimiz; 

"Cinler yalan söyler” buyuruyorlar. 

Yalanları nedir mutlaka kendilerine başvuran hastalara 
sende büyü var yâda cin var derler. Bu ikisinden biri mutlaka 
başka bir sözleri olmaz ve düzelteceğim diyerek daha da 
bunalımlara sürükler, daha sonralarda gelin dostu olmayan 
kaynana amacına ulaşmış sayılır. 

Hemen oğluna, Evladım senin hanımda hiç hayat yok. 
Biz delinin birini almışız. Oğlumuzu yakmışız da haberimiz 
yokmuş diyerek karı kocanın evlilik hayatı uçurumlara 
yuvarlanmaya başlar. 


46 



y«w/mz w rHuzutumuz 


rHaLdİbtahlm. <Kul 


Eğer gelin hanımın bu arada anne babası yâda kardeşleri 
sahip çıkıp kardeşlerini ve eniştelerini aynı evde oturmaktan 
kurtarır, onlara bir daire (ev) tutarlarsa yıkılmak üzere olan 
yuvaları tekrar hayat bulur, dedikodu ve nefretler artık geride 
kalır. 

Ama buna çoğu zaman damat bey pek yanaşmaz. Çünkü 
anne ve babasından ayrılmak onun gururuna dokunur topluma 
karşı çirkin bir iş yaptığını zanneder. Hâlbuki dünyada en 
çirkin işi ailede huzursuz yaşamak ve eşlerin birbirinin kadir 
kıymetini bilmemeleridir. 

Eğer kayın valide ve kayın peder gelinle oğullarını bir 
tutuyor gelin hanımın hatalarını düzeltmeye çalışıyorsa o zaman 
gelin hanımın kayın valide ve kayınpederini kendi öz babası 
kadar saymalı ve evlatlarına büyükbaba (dede) büyükanne 
(nine) anne ve baba kardeş amca duygularını hep beraber 
yaşamanın maddi ve manevi tadını çıkartmalıdır. Yüce 
Rabbimizin Allah’ın ipine sımsıkı yapışın sakın ayrılığa 
düşmeyin ayeti kerimesinde bulunan emrine sadık kalarak iki 
dünyasını da memnun etmeli. 
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Ama tekrar söylüyorum birlik beraberlik gibi güzellikler 
asla tek taraflı olmuyor. Maalesef bu güzel aile birlik nimetini 
yaşayan ülkemizde çok az aile vardır. Hatta bunlar bu gün 
parmakla gösterilecek kadar azdır. Mevla sayılarını artırsın. 

Hatta bazı anne ve babalar var ki memleketimizde gelin 
hanımı evin bir parçası olarak görmezler ve ona hep elkızı 
derler daha da ileri giderek malımızı elin kızı yiyecek yâda elin 
kızına kalacak diye eşine dostuna dert yanar. 

Hâlbuki elkızı dediği insan kendi öz evladından daha çok 
ona düşkün zamanlarında hizmet ediyor muhtaç olduğu zaman 
yine elkızı dediği gelinini buluyor. 

Bütün bunları göz önünde bulundurup ona göre insaflı bir 
şekilde düşünmeli ve evlada evlat değeri vermeli, geline gelin 
değeri vermeli. Her iki değerli varlığını da göz nuru gibi 
koruması gereklidir. 

Karı-koca içinde aynı şey geçerlidir. Anne ve babaya değer 
vereceğim derken hanımının değerini unutmamalı. 

Her aile ferdine ailenin bir parçası gözüyle bakmak ve karşılıklı 
anlayış içinde kısacık dünya hayatında rezili rüsva olmamalıdır. 
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Anne ve babalı, gelinli damatlı, evlatlı dedeli, huzur ve 
muhabbetli bir yuva dileklerimle! 
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YUVAMIZ VE HUZURUMUZ 

LJj s^L^l 1 A«j>eJ! 

1 4_;_>e-y2J 4_]lp.X«J>e^ 

^vii- <Aviı^ aJil 

Aziz kardeşlerim sevgili dost ve yarenlerim bütün 
samimiyetimle bu satırları sizler gibi mümtaz şahsiyetlere 
sunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum, yuvamız ve 
huzurumuz köşesi beğenilip zaman, zaman kardeşlerimiz 
yuvamız ve huzurumuz konusunda bana sual sormaları oldukça 
beni memnun etmektedir. 

Ancak bazı suallerde bizi üzmüyor değil! Mesela bu yazı 
dizimizde cevaplandıracağımız suali bir değil bir kaç kardeşimiz 
sordu onlarda bazı cemiyetlerde sormuşlar. 

Sual: 

Kayınpederimle beraber oturabilir miyim? Yâda 
kayınpederim bana namahrem mi? Gibi! 
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Esasen aziz kardeşlerim, bu gibi sualleri aklı başında bir 
Müslüman’ın sorması hiç hoş ve uygun olmayan suallerdir. 

Bu suallere sebep olanlar da sanıyorum İslam’dan ve 
insanlıktan hiç nasibini almamış insandır. 

Bakınız bir gayri Müslim insanlar dahi gelini olan 
hanımlara öz kızı gibi davranıyor. Gelin baba kayın peder kızım 
diye hitap ediyor, fiili olarak da imkânlarını onların rahatlığı 
için seferber ediyorlar. 

Ya biz! Müslümanların neyi eksik? Aile yuvalarında ki 
huzur ve mutluluğa en layık olanlar Müslümanlar değil mi? 

Zaten bütün dünyaya medeniyet dağıtan insana insanlığı 
öğreten zulüm ve vahşetleri durduran ve durdurmaya çalışan 
başta peygamberler sonrada peygamberleri izleyen tarih boyu 
Müslüman olmuştur. 

Konumuzu uzatmadan devam edecek olursak 
toplumumuzda bazı olaylardan etkilenerek yuvanın temeli olan 
anne, babaları (kayınpeder kayın valide) dışlamak kulu Allah’ın 
gazabına yaklaştırır. 

Hani bazı kardeşlerimiz diyorlar ya; 
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Ya ben Ya o! Televizyonun bir kanalında bizim şerefli 
ailemize bir geline sahip olmaya çalışan bir ahlaksızı göstererek 
yada kayın biraderi aynı şekilde göstererek aslı esası olmayan bu 
tür sahnelerle bizim aile bağlarımızı koparmaya çalışan 
ahlaksızlık sahnelerinden etkilenen temiz kardeşlerimizin 
kirlenmiş duygularıdan şeytan ileyhillanenin konuşmasıdır bu 
tür sualler. Bunun başka bir izahı yoktur. 

Esasen bu tür sapıklar var olsa bile bizim dinimizde 
bunlar hastadır ve acilen tedavi ettirmelidir. 

İslam ahlakını öğretmek lazım ki o denli sapıkların 
sapıklıklarını gerçek zannederek aile bağlarımızı koparmayalım. 

Güzel kardeşlerim bizim ailemizi bu tür sapıklarla 
karıştırmayalım karıştıranları da uyaralım, uyandıralım. 

Burada yüce Rabbimizin fermanına kulak verelim. 

> Vj 'i 3 ^ 

C.JjLj jl iSjjLj jl jLj jl jLj I jJİT Iİ ıl)l jGGoaJİ 

yx3l^>-1 jl jl ^^GjI^>- 1 jl ^>-1 

iji^b ol ty- y GöiG» u y y 
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^uvamız w rfiuzutuımuz 

4^jl_La 4jJl J-ip ^lp ^Ö J-2-? E“-^ !.îU Ij lEM j! 

0.JİÂİ3 oüY ^ ili! dJJis' İEb 

Sizin kendi evlerinizden babalarınızın evinden analarınızın 
evinden veya erkek kardeşlerinizin evlerinden veya kız 
kardeşlerinizin evlerinden veya amcalarınızın evlerinden veya 
halalarınızın evlerinden veya dayılarınızın evlerinden veya 
teyzelerinizin evlerinden veyahut anahtarlarına sahip olduğunuz 
evden veya dostunuzun evlerinden yemeniz de bir sakınca 
yoktur. Gerek topluca, gerekse ayrı, ayrı yemenizde bir sakınca 
yoktur. O halde evlere girdiğiniz zaman Allah'tan mübarek hoş 
bir sağlık dileği olmak üzere birbirinize selam verin. İşte böyle 
Allah size ayetlerini açıklıyor. Nur: 24 /. 6 i 

Aziz kardeşlerim unutmayalım ki! Yüce dinimiz İslam bir 
yasaklar cetveli değildir. Hele, hele akrabalık bağlarını koparan 
din asla değildir. 

Eğer yukarıdaki ayeti kerimeye biraz bakıp inceleyecek 
olursak yakın akraba ve güvenilir dostlarımızla beraber 
olmamızı hoş görüyor. Ayrıca buna ilave olarak da dostlarınız 
sözcüğünü kullanıyor. 

Peki, bu dost sözcüğü nasıl kullanılıyor? Evinizin 
anahtarını teslim etmekten çekinmeyeceğiniz! Yani namuslu, 
doğru dürüst güvenilir dostlardan (insanlardan )söz ediliyor. 
Meseleyi iyi anlayalım ayrıca iyi anlatalım yanlışlıklara meydan 
vermeyelim! 
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Unutmayalım ki münafıklar ve fitneciler Müslüman 
olanların her kelamlarının içinde bir hile arıyorlar. 

Ufacık kelime oyunlarıyla Müslüman din kardeşlerimizin 
inanç ve ihlaslarım allak-bullak ediyorlar. Beyazı siyah, siyahı 
beyaz göstermek gibi küstahlıklarını hiçbir zaman elden 
bırakmıyorlar. 

Atalarımızın deyimiyle: Öküz altında buzağı arıyorlar. 

Aile birbirine ilahi bağlar ile bağlıdır ta Hz. Âdem’den 
bu güne inananların bu ilahi bağlarını koparmak isteyen 
şeytanlar bitmek bilmemiş ve bu asrımızda da lanetli varlığını 
sürdürmektedir. Bu asrın hokkabazları da her asırdan daha 
fazla! 

Akrabalık, aile bağı olmadan hiç olur mu ihanda insanlık! 

İnsanlık bağlarını koparmak istiyor bir avuç ehli sapık! 
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HUZUR DEYİNCE 
RAHATLIK ANLAMAYIN 

Yuvada huzur arayan din kardeşlerim; Hiç unutmamak 
lazımdır ki; huzur ve mutluluk dünyada yaşayan her Müslüman 
din kardeşimin hem hakkıdır, hem de vazifesidir. 

Aziz kardeşim, hiç unutmamak lazım gelir ki huzur 
iman ehlinin gönüllerinde, yuvalarında ve onların yaşadığı 
ortamdadır. 

Öyle ise huzuru arayan huzur yolcusu kardeşlerim huzur 
huzursuz olan insanlarda yâda huzursuz olan evde yâda 
huzursuz ortamda aranmaz. 

Huzur: Huzuru yakalamış olan akıl sahibi ilim, irfan 
sahibi, hayâ ve edep sahibi merhametli insanlar da olur. 

Aziz dostlarım, bu demek oluyor ki; huzur para ile değil 
ama ucuza da satılmıyor, huzur bir ailede, toplumda, yaşadığın 
mahallede, çalıştığın iş yerinde her nerede olursan ol huzur 
karşılıklı iki insanın birbirini anlamasıdır. 
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Aksine bu günümüzün insanlarında olduğu gibi daima 
kendi menfaatini düşünüp karşısında ki insanları zarara 
uğratmaya çekinmeyen bir toplum da huzuru bulmak oldukça 
zordur hatta imkânsız gibidir. 

Hal böyleyken huzur yolcusu olan ve kendini 
huzursuzların, huzursuzluğuna kaptırmayarak, insanlığını 
kaybetmeyen menfaatini değil insanlığı ön planda tutan asil 
şerefli kardeşlerime kucak dolusu selam olsun. 

Yüce Mevla’nın mağfireti onlarla beraber olsun. 
Muhterem kardeşlerim, malumunuz, düzen düzelmeden asla 
toplumun huzuru düzelmez. Böyle bir toplum da biz düzelip, 
aile içinde huzuru yakalamanın yollarını arayalım. 

Aziz kardeşlerim, huzursuz bir toplum olmadan huzur 
yolunu bulmak ne kadar zor ise, huzurun yolunu anlatmakla, 
yazmakta bir o kadar zordur. 

Örneğin, bakıyorum memleketimize baştan aşağı, hiçbir 
başbakan bir diğerini beğenmiyor, hiçbir siyasi bir parti diğer 
bir partiyi beğenmiyor. Hiç bir patron diğer bir patronu 
beğenmiyor, hiçbir işçi bir işçiyi beğenmiyor, hiçbir din adamı 
diğer bir din adamını beğenmiyor. 
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Dolayısıyla: Bir evde yıllarca beraber yaşamış birbirlerine 
yıllarını feda etmiş nerede ise ömrünün sonuna gelmiş olan karı 
koca birbirini beğenmiyor. Böyle bir toplumda huzur nasıl olur! 

Evet, böyle bir toplumda huzur aramak havada balık 
aramak gibi olur. Belkide daha olumsuz. 

Aziz dostlarım bütün bunları hatırlatıp naklettikten 
sonra asıl meseleniz olan huzuru, huzur yolcuları olan o 
numune insanlardan aramanın yollarına düşmektir. 

Huzuru yakalamış olan Allah dostları ve onlara bende 
olan Salih ve Saliha olan insanlara var ya onları hep lisanımız 
anlatır ama maalesef onların yaşadığı huzurlu hayatı bir de biz 
yaşamayı düşünmeyiz.! 

Aksi halde huzurda bize çok, çok uzaklar da yani 
kelamlarda kalır hiç evimize yuvamıza girmez. 

Ne hazin bir anlayış, ne acayip bir yaşam böyle? Hadi 
Allah dostlarını bir kenara bırakalım. 

Evet, aziz dostlarım, huzur ve muhabbetin kaynağı başta 
kâinatın efendisi idi, onun yanma erişen ve inanan huzur 
buluyordu. Demek ki huzur rahatlık değildir. Saadete erişiyordu 


57 



y«w/mz w rHuzutumuz 


rHaLdİbtahlm. <Kul 


ama rahat edemiyordu. Bizler ikinci bir yanlışı yaşayarak 
rahatlıkta huzur arama yolunu aradık. 

Eğer rahatlıkta huzur olsaydı zengin olanlar daima huzur 
içinde yaşarlardı. 

Görüyoruz ki onlarda huzurlu deyiler. Öyle ise huzur 
nedir? Nerede nasıl bulunur? 

Evet, huzur Hakkın emrinde Hakka çalışanla beraber 
çalışmakta kalbi gönlü Hakka bağlamak ta insanı insan yapan 
değerler de bulunur. 

Çünkü Allah Resulü’nün arkadaşları rahat etmedi aksine 
her çileye Allah Resulünün aşkına göğüs gerdiler. 

Yüce Allah (c.c) da gönüllerine sevgisini muhabbetini 
verdi, onları gönül huzuruna kavuşturdu diğer bir deyimle 
dünya sevgisinden, haksızlıktan, hırsızlıktan, zina illetinden, 
fuhşiyat tan insanı zarara uğratan bütün kötülüklerden ellerini, 
dillerini ve gönüllerini uzak tutarlar. Huzuru yakaladılar. 

İşte onun için büyükler bu sırra agâh oldular. 
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YUVAMIZ 

VE 

HUZURUMUZ 
Yuvada ilk huzur 

İnsan hayatı var olduğu müddetçe evlilikler 
huzursuzluklar var olacak huzursuzluk var olduğu gibi 
yuvalarda huzur da var olacaktır. 

Yuvasında huzur arayanlar önce fikirleriyle. 
Düşünceleriyle yuvalarını aydınlatmaları gerekir ki güzel 
düşünceler hürmetine yüce Mevla da o insanın evine huzur ve 
muhabbeti temin etmenin fırsatını o kuluna ikram eylesin. 

Aksi halde bir insanın kendi nefsani düşünceleriyle, 
duygularıyla kurulacak olan yuvalarda, halkın huzursuz olduğu 
gibi, halka ayak uydurmaya çalışılarak kurulacak yuvalarda da 
asla huzur bulunmayacaktır. 

Örneğin bir genç kızımız daha baba evinde iş hayatına 
atılıyor bu genç kızımıza soruyoruz niçin çalışıyorsun babanın 
annenin senin çalışmana ihtiyaçlarımı var? 

Kızımız cevap veriyor hayır yook! 


59 



y«w/mz w rHuzutumuz _ r/tcUil IAtaAlm 9 (ul 

Eee, niçin çalışıyorsun öyleyse? 

Kızımızdan aldığımız cevap çok enteresan. 

Babamın ve annemin benim çalışmama ihtiyaçları yok 
ama ben çalışmalıyım. 

Niçin çalışmalı sın? Diye sorunca da kızımız şu cevabı 
veriyor. Yarın ben evlenince kocam (eşim) hayırsız olur 
çalışmazsa benim çalışmam gerek onun için çalışmalıyım! 

Tabi ki kızımız kendine göre yâda fikri bozuk bir 
topluma göre haklı, ama gerçeklerden çok uzak karanlık bir 
düşünce mağduru olduğunu bilmiyor. 

Anne, baba, kardeş aşağı yukarı hep aynı görüşte ama 
bilmiyorlar ki bu gibi düşünceler gelecekte kurulacak olan 
yuvaya huzursuz, işsiz, hayırsız bir kocaya davet çekiyor 

Yani kardeşlerimiz kızlarımız yada anne babalar gazete 
ilanlarıyla hayırsız bir koca için gazete ilanı vermiş gibi 
oluyorlar ama maalesef bunun bilincinde olan çok az 
kardeşlerimiz vardır. 

Nasıl olurda geleceğini korumak için iş dünyasını atılan 
bir insan için böyle düşüne bilirsiniz? Yada böyle bir davranışın 
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sonunda nasd böyle bir istek hasıl olabilir? Düşünüp kendi 
kendinize yâda bize sorabilir siniz! 

Aziz kardeşim kâinâtı ve içindekileri yaratan yüce Allah 
(cc) kadını yaratmış ve bereketli kılmıştır. 

Eğer kadın, evinin kadını, evinin hanımı olmak 
muradında olursa, çocuklarının annesi olma arzusuyla 
yetiştirilir. Yüce Rabbimizden de hayırlı bir eş isteğinde 
bulunursa bu hal Mevla’nın çok hoşuna gider ve onu evinin 
sultanı yapar. Kocasının gözdesi, çocuklarının annesi, 
mahallenin gülü, Cennetin misafiri olarak yaşatır her iki 
dünyasını da memur eder şereflendirir. 

Ayrıca kocasına da öyle bereket ihsan eder ki evine bir 
malzeme gelse yüce Mevla onu en az üçe beşe katlayarak 
bereketlendirir ve gülistan bir yuvaya kavuşturur. 

Onun o huzurunu görenler şaşırarak sorarlar senin 
kocan çok az bir maaşla çalışıyor, siz bu kadar çocukla bu az 
maaşla nasıl geçiniyorsunuz? 

Hâlbuki benim kocam senin kocanın aldığı maaşın iki üç 
katını alıyor ama biz zor geçiniyoruz. Sizin eve Hızır mı uğradı 
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yoksa? Derler bu gibi sözleri az da olsa mahallenizde 
komşularınızın bazılarından duymuşsunuzdur. 

Ama eğer böyle değil de yazımızın baş kısmında olduğu 
gibi işini Allah a bırakmayıp kendi kafasına göre yuva kurmaya 
hazırlanan insanlarımız bu fikirleri huzursuz toplumdan 
oldukları için onların hafızalarında ancak ve ancak çok para 
kazanmak ve onunla mutlu olmak vardır. 

Hâlbuki paranın insana huzur vermediğini, aksine çok 
parayı seven insanlar para ellerine geçince çeşitli delalet ve 
sapıklıklara yâda kötü alışkanlıklara sebep olduğu için bu gibi 
insanların çok para kazanmaları tıpkı ateş kazanmak gibi 
oluyor. 

Nasıl ki çocuğun eline ateşi verirsinizde kendi oturduğu 
evini yakar, yâda çocuğunuzun eline bir silah geçirse aileden 
birini öldürür ya işte çok para kazanan madde düşkünü insanlar 
da aynen öyle oluyor yuvasını tıpkı cehenneme çeviriyor gayri 
meşru işlerle. 
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Yanlış anlamayın madde insana huzuısuzluk veıiı 
demiyoıum. Böyle biı iddiada bulunduğum yok. Aksine madde 
akıllı biı insan için biı aıaçtıı dünya ve ahiıeti kazandım. 

Ancak maddeyi çok seven insanlaıın eline geçen madde 
biı yangına dönüşüyoı aileyi yakıp yıkıyoı. 

Bunun canlı örneğini televizyon ve gazeteleıde 
göıüyoısunuz ama ibadet alanlaıımız çok az! 

Zaten evlenmeden kocasının haylisiz olacağını düşünen, 
kocasının çalışmayacağını, kendisinin çalışması için biı oıtam 
hazıılama düşüncesi esasen kendisinin değil daha evvel 
söyledim topluma ve topluma vesvese veıen, vesveseci lain 
şeytanın düşünceleıidiı. Nefsine düşkün olanlaıa nefsin bu tüı 
desiseleri çok hoş geliyoı ve hemen onu kendi fikri olaıak 
kabulleniyoı. 

Şeytan vesveseleriyle fikirleriyle kumlan yuvalaıda, huzuı 
aıamak havada balık tutmaktan daha imkânsız gibidiı diye 
düşünüyoıum. Kaıdeşleıim. 

Nefis ve şeytanın düşüncelerini benimseyip 
onaylayanlaıın hem dünya hayatı huzuısuz oluyoı hemde ahiıet 
hayatı peıişan oluyoı. Allah muhafaza eylesin. 
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KIYMETİNİ BİLENLER İÇİN 
( Muhabbet kelamları ) 


Muhabbet bülbül ve gülün hah gibidir. Bülbülün sedası 
ile gülün kokusu birleşince gönülleride şad eder, insanları da! 

Derviş bir gül misali daima ( Bülbülü ) dostunu 
gönlünde taşımalıdır ki o bülbül o gülden öte gayri ötüşler 
gönül güllerini şad etmez, edemez. 

Bülbül öterken gizlenip kimseye görünmediği gibi 
dostlarda dervişin gönlünden öter, ötene dahi görünmez! 

Muhabbet bağında çok çeşitli meyveler olduğu için çok 
şifreli kilitle kilitlenmiştir. 
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Bağ banından talim görüp sırrını çözemeyince muhabbet 
bağına girmeye imkân yoktur. 

Gönül’e giren kullar, gönül ehline yoldaş olurlar. 

Gönül ehli kullar ise hak Resulüne yoldaştırlar. 

Gönül deyip geçmeyin: Cenabı hak buyuruyor k 
Arşa, kürse, levhe, kaleme sığmam. Mü’min kulumun 
gönlüne nazar ederim. 

Dolayısıyla Allah (c.c)’ın nazar ettiği gönül sahibi olmak 
için gönül ehlinin gönlüne girmek gerekir. 

Gönül derken unutmayalım ki her kulda bir gönül 

vardır. 

Hak ehli ile olanın gönlü hakka, hakkın nazarına muhatap. 
Nefsani gönüller fitneye menfaate şehvete, şöhrete, dönüktür. 

Gönül deyince; Ebu Bekir Sıddık’ı görmek, bilmek gerek. 
Allah Resulüne yar olduğu için onu öldüresiye dövdüler nefes 
alamaz bir halde bıraktılar. 

Tam bir hafta baygın yattı. Ayıldığında ilk sözü 
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Allah resulü nasıl, yaşıyor mu?” oldu. Ona yemek 
getirdiler o şöyle dedi: 

Vallahi Allah resulünü sağ olarak görmeden ağzıma bir 
lokma koymam. Dedi. 

Tâki Allah resulünü sağ görünceye kadar bir lokma 
yemedi. 

İşte nazara muhatap, muhabbete muhatap gönül o gönül. 

Cahil bir Abidin dine verdiği zarar oldukça büyük olur. 

Çünkü onun manevi sermayesini hilekârlar kullanır. 

Muhabbette dervişi harcayan veya harcama düşüncesi 
olan kişi nefsinin kurduğu tuzağa düştüğü için şeytana yoldaş 
olur. 

Muhabbette: dervişi korumaya çalışan gönül sahibi 
muhabbeti ile de koruyarak hak rızasına kazandırır. 

Kim dervişler benden daha iyi olsun, bende onlardan 
faydalanayım anlayışında olursa Allah da onu öncülere katarak 
mükafatlan dır ır. 
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Muhabbet bağında şeytana yoldaş olmanın başlıca yolu 
diğer dervişleri kıskanma halidir. 

Bu yolu şeytana açanlar ise dünyada huzursuz Ahirette ise 
sahipsiz kalır 

Dervişin asıl vazifesi şeytana açılan kapıları kapatmaktır. 
İçinde ki şeytanı bilmeyen başkalarından gelen şeytanı nasıl fark 
edebilir? 

Derviş kendi gönlü ile hak arasında ki engelleri keşfetme 
yolcusudur. 

Öyle ise muhabbet yolunu, yolculuğunu iyi takip et ki hak 
diye şeytana yaklaşmayasın. 

Günahlara meyleden bir gönül sahibinin ihlası bozularak 
şeytani fetvalar vermesine neden olur, böylece hem kendi 
geleceğini helak eder hem de kendisini dinleyenleri helak 
olmaya sürükler. 

İşlediği günahı nefsine aldanarak işleyen kişiler bu günahı 
nefsine aldandığı için işlediğini kalben tasdik ederse, bu tasdikin 
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arkası mutlak tövbe ile sonuçlanacak mağlubiyeti galibiyete 
dönüştürecektir. 

Bir kul, kul olduğu için olsa gerek ki, hata ve günah 
onların bir paçası gibidir, dikkat ederek kendisinde mevcut olan 
günah, isyan parçasını en az seviyeye düşürmek gerek. 

İnsanoğlunun sırrında iki arzu vardır. Biri hak diğeri 
batıl (nefis) nefsin arzuları günah ve isyandır. Ahlakın sevgisi ve 
arzusuda haktır. İnsanoğlu ahlakını üstün ahlak sahibi kişilerle 
geliştirmelidir ki nefsine oyuncak olmasın. 

Yine iyi bilmelidir ki insan oğlu nefsin oyunlarının 
çoğunu muhabbetli kelamları bozar. Muhabbetli kelamlar nefse 
atom silahından daha tehlikeli gelir. 

Çok iyi bilmelidir ki aziz din kardeşlerim nefsin başını 
ezen en büyük silahlardan biriside iki müminin birbirini Allah 
için sevmesidir ki; Rasulullah efendimiz. “Birbirinizi sevmedikçe 
gerçek manada iman etmiş olmazsınız.” Buyuruyor. 
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Muhabbet talibi kişilere gam, keder hüsrandır. Çünkü 
nefis ve şeytan kederli gönül sahibine sinsi, sinsi vesveselerini 
üfler, onu kederli gördüğü tek nokta da aylarca oyalamaya 
muvaffak olur. 

Muhabbet talipleri her işinde tevekkülü ganimet bilerek 
mülkün sahibine teslim olmayı şiar edinmelidirler. 

Yine muhabbet ehli olan kişiler iyi bilmelidir ki tevekkül 
tembellik değildir. Gücü nispetin de her işinde gayret gösterir. 

Muhabbet ehli kardeşlerimin birçoğu ümmi oluşları 
sebebiyle kelamlardaki istikamette yanılmazlar eksik 
değerlendirmeler mevcut olur, bunu asgariye çekmek için her 
kelamı konuya göre değerlendirmelidirler. Her ilacın her 
hastalığa şifa vermediği gibi her sözünde her konuya faydası 
olmadığının bilincinde olarak ayık olmalıdırlar. 

Muhabbet ehli olan kişiler iyi bilirler ki günah ve günaha 
meyletme hali insan ruhunda büyük tahribatlara yol açarak 
insanı hayra, Hakka karşı duygusuz ve sağır yapar. 
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Bazı sinsi şeytani duygu ve düşüncelerini çevresinde 
bulunanlara hayır ( yani haktanmış.) gibi anlatmak o kişiyi 
dönüşü olmayan cehennem çukuruna düşürür. Çünkü zamanla 
o kişi o sinsi düşüncelerini ahlak ve alışkanlık haline 
dönüştürür. Nice insanların helakına sebep olur. 

Muhabbeti olan kişi kendi muhabbetini fark edemez. 
Fark edebilmesi için dününe bakması gerekir. Nefis keramet 
arzuladığı için göz hep yüksekte olur. Engine düşmeden maden 
bulunmaz. 

Esasen muhabbet o kadar çeşitli bir şekilde zuhur eder 
ki; her insanın bedenine uyan bir elbise gibidir 

Muhabbet bazılarında cesaret olur, bazılarında gayret, 
bazılarında ilim, bazılarında iş, bazılarında da cevru cefa olur. 
Kimde muhabbet nişanı varsa maksuduna erken ulaşır. 

Muhabbet ehlil, olmayan cahilleri şımartır, çünkü 
muhabbetin kaynağını kendi marifeti zanneder. Bu irfan sizliği 
da elinde olan o güzel niğmeti çok kısa bir rüya misali 
kaybeder. 
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Muhabbet verilmiş olan kişi uyanık olmalı. Muhabbeti 
kendisine ikram eden zatı bir an bile olsa unutmamalı. 

Muhabbet bazen hastalarda şifadır. Ama bazı hastalar 
şifaya erişince şifanın kaynağına nankörlük ederler. 

Muhabbetin asıl madeni ilimi ledünnidir. Yani Allah’ın 
kuluna ikram ettiği bir ilimdir. Kişi Allah’ın ikramına layık 
olmalıdır. 

Sevgi, muhabbet, sabır ilimlerin en büyüğüdür ki; bu üç 
nesneyi kendinde toplayanlar büyük veli olurlar. 

Allah bazı hastalıkların şifasını ilim, bilim olarak 
insanlara vermiştir, ama bazı gelişmeler yalnız kendi dimine 
mahsus olduğu için tüm bilginleri aciz ve çaresiz bırakmıştır. 

Kul aciz kaldığı zamanlarda insanda bulunan nefis varlığı 
bunu fırsat bilerek hemen çirkin başını sahibine göstererek 
kemirmeye başlar, insanoğlu bu konuda nefsini çok iyi bilmeli 
ve kontrolünü elinde tutmalıdır. Aksi olursa Allah’a kulluktan 
çıkarır kendine kul eder. 
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Yaşta kemale ermeyenin fetvasına fazla güvenmeyin 
çünkü etraflıca düşünmesi çok az olur. ( Sadece okuduğunu 
söyler ) 

Bazı kimseler fetvayı sadece kitaplardan nakil 
zannederler. Hâlbuki fetva bir konuyu yerinde ne şekilde ve 
hangi amaçla yapıldığını inceleme sonucu elde edilen kesin 
doğrulardır. 

Bazı insanlar ilmi sadece okumak, anlayarak ilmin 
sınırını daraltırlar. Hâlbuki şu elimizde yazı yazdığımız bir 
kalemde çeşitli usta ve sanatkârların üretici ve değerlendirici 
düşüncelerin ilmi ve emeği vardır. 

Şeytan öyle bir illettir ki ağma düşürdüğü insanları en 
yakın dost ve akrabaları ile bağlarını koparmanın plan ve 
programını, ağma düşenlerin gönlüne fısıldar. 

Ve ağma düşen kişiler hiçbir zaman akraba ile ve hak 
ehli kulları ile bir araya gelemezler. Hal böyle iken hak ehlinden 
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ve akrabalardan ayırarak tam bir kıskançlık ve fesatlık hilelerini 
üfleyerek ağına düşeni kör, sağır ve duygusuz biri haline getirir. 

Bunların en vahim olanı ise akraba arasında şehvet 
duygularını uyandırarak, akraba arasında yılların 
unutturamayacağı kalıcı bir düşmanlık bırakır. 

Şeytan deyince iyi düşünmek lazım, şeytanın işi hakka 
giden hak yolcusunun yolunu kesmek olduğu için; hak 
yolcusuna da gücü yetmeyen şeytan bu defa taktik değiştirerek 
hak yolcusuna en yakın olan hayat arkadaşını yoldan çıkararak 
yolcunun yoluna taş koyup tıkamaya çalışır. 

Eğer o da olmazsa kardeşini, o da olmazsa evladını eğer 
onu da başaramazsa anne basını, bunların hiç birinde başarılı 
olmaz ise komşularının arasında fitne çıkararak çeşitli iftira ve 
asılsız lakırdılarla hak yolcusunu engelleyip oyalamaya çalışır ve 
huzursuz eder. Böylece hak yolcusuna hayat boyu huzursuzluk 
vermeye verir. 

Şeytanın hak yolcusunu huzursuz etmekteki maksadı; 
huzursuz olan insanın gönlü karışık olur. Gönlü karışık olan 
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insanın da nefsi ön plana çıkar, nefsi ön plana çıkanlara da 
dostun eli uzanmaz, bazı duraklamaya ve hataya sebebiyet verir. 

Onun için olumsuz olaylarda daima şeytanın ve nefsin 
oyunu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. 

Yine unutmamak lazım ki! Şeytan insanlara en çok sevdiği 
kişilerden gelir. İnsan sevdiklerini iyi incelemelidir. 

Sevdiğinizde hile arayın demiyorum. Şeytanın sevdiğinizde 
gizlenmesine izin vermeyin diyorum! 

Haksız ve havai isteklere düşkün olan kadınlar imanlıyı 
imansız eder. Cennet ehlini de cennetten eder. 

Olur mu? Demeyin. Hz. Âdem (a.s) ve Havva anamız 
bunun en belirgin örneğidir. Haksız ve havai arzularına düşkün 
olan erkeklerde aynı değerdedirler. 

Haksız (hayâsız) komşu ve akraba insanı daima kan 
dökmeye davetiye çıkarır ki; Atalarımız ev alma komşu al diye 
biz torunlarını uyarmaya çalışmışlar. 
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Haksızdan, edepsizden uzak durun, tâki haksızlığı ile 
kendi başını yesin. Yoksa o sizin başınızı yer. 

Şeytanın ağına düşenlerde şeytan ahlakı olduğu için 
kendisini her konuda haklı ve yeterli görür hiçbir zaman yaptığı 
hataları kabul etmez. 

Eğer böyle birini etrafınızda fark ederseniz dikkatli olun 
ahlaksızlığını size bulaştırabilir. 

Gönlü hakka dönük evlatlarınızı evlendirirken çok dikkatli 
olun, şeytan Salih kişilerin başını yakmak, yolunu yokuşa 
uğratmak için kendi memurlarını sizin evladınıza kendi eliyle 
teslim etmek ister. 

Eğer bir Salih ve bir Saliha ikisi bir yastığa baş koyarsa 
onlardan doğanlar, onlardan daha emniyetli kişiliğe sahip 
olurlar. 

Hz. İbrahim (a.s) ve hanımı Hacer validemiz Hz. 
Muhammed (s.a.v) efendimiz ile Hz. Hatice validemiz bunun 
en güzel örnek ve numuneleridirler. 

İnsanların haset olanından sakının. Çünkü haset gönüller, 
şeytanın barınağı olan mekândır. 
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Hatalarınız söylendiği zaman hemen kızarak itiraz 
etmeyin; bilakis sabırla dinleyin dinledikten sonra kendinizi 
iyice inceleyin; kısa zamanda size söylenen hatadan kurtulma 
nimetine erişirsiniz. 

Çok sevdiğiniz her hangi bir halinizi kontrol ederek içinde 
gizlenen nefsin oyununu bozmaya imkân bulursunuz. 

Dervişlere yeni bir mürşidin elinden tutan bir kardeşim. 
Teheccüt namazlarına kalkmasına rağmen dua etmekte bir hayli 
zorlanır. 

Hatta dua edemeyecek kadar zorlandığı olur. Yani aklına 
hiç dua gelmez. 

Bu hal geçicidir, çünkü Cenabı hak Kur-an-ı Kerimde 

Ey iman edenler isteyin namazla beraber sabır isteyin. Allah 
sabredenleri sever. Bakara:2/i53 

Kul: ben bu gün dua edemiyorum. Ya Rabbi beni Teheccüt 
namazına kaldırdığın gibi dua etme şerefiyle de şereflendir, 
diyerek Yüce rabbisine halini arz etmelidir ki zafer tecelli etsin. 
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Henüz ümmet derdine düşmeden ben teheccütte ( yada seher 
vakti) çok dua ediyorum diyen kişilerin kelam sözleri ya 
boğazdan aşağı geçmeyen yiyecek gibidir. Yâda riyakâr ve 
palavracıdır. 

Gönül güzeldir. Hak nazar eden gönül diye nefsini 
dinleyenlerin işi daima hüsranla biter. 

Gönlü anlaya bilmek için gönül ehli kullarla bir ömür 
geçirmek lazım gelir. 

Şu kadarını söyleyelim ki gönülden gelen sözler ve 
düşünceler tââ yarınlara ait de olsalar hep hak rızası bulunur. 

Nefisten gelenlerde ise daima sinsi bir menfaatin 
bulunması muhtemeldir. 

Kötü duygu, düşünce ve hayaller insanoğlunun manevi 
ahlakında bir takım tahribatlara sebep olurlar ve insana şeytani 
arzuları hak rızası gibi kabul ettirerek imanının yok olmasına 
ön ayak ve basamak olurlar. 

İnsanoğlu hayal kurarken dahi güzel hayaller kurmalı ki 
gönül hanesi şenlensin ve etrafındakilere gülücükler saçsın, bir 
gül misali. 
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Allah (c.c) bazı sırlar vererek kullarını dener, eğer kul bu 
sırrı diğer insanlara söyleyerek benliğe düşerse Allah (c.c) da 
onu mahcup ve mahzun bırakması muhakkaktır. 

Sır dedikleri özeldir, her güzelle paylaşılmaz, o sadece tek 
bir güzelle paylaşılır. Zaten sırrı bilen o güzeli de bilir. 

İyi bilmeli ki o lain şeytan kurnaz ve hilekârdır. Hak 
yolcusunu engellemek için yolcunun evine akla gelmedik 
zararlar verir, bu tür zararlar aslında yolcunun güçlü, şeytanın 
güçsüz olduğunun bir ifadesidir, ama insanların çoğu bu hali 
anlayamaz ve idrak edemezler. 

Esasen düğün ve nişanlar akraba, eş, dost ve samimi 
insanların buluştuğu bir noktadır, iyi değerlendirmek gerek. 

Evliliğe Allah’ın emri diye inanan bir insan nasıl olurda 
düğününü Allah’a isyan aracı olan çalgı, eğlence, içki, kumar 
gibi illetlerle yapar? Bu gibi inanç acaba hangi bataklığa 
saplanmışların inancıdır? 

Yuvada huzur isteyen (arayan) kardeşim huzurun adresi 
İslam’dır. İslam’ın adresi de itaatin içindedir. Bu iki kapıyı 
bulup kıymetini bilen kişiler her iki cihanda mesut ve bahtiyar 
olurlar. 
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Yuvalarını maddeye dayalı kuranlar madde elden gidince 
yuvaları ile beraber şeref ve namuslarını da kayıp ederler. 

Yuvalarını insanlık üzerine kuranlar, dar zamanda da geniş 
zamanda da asla insanlığın değer ve şerefi olan namus ve 
şerefinden hiçbir şey kaybetmezler. 

İnsan; ahlakı, düşüncesi ve merhameti ile insan sıfatını taşı 
eğer bunlardan mahrum ve yoksul kalırsa maalesef insanlık 
değerini de kaybetmiş şerli bir varlıktır. 

Her dişi yavrusuna kol kanat gerer, gerektiğinde 
yavrusunu korumak için kendi canından vaz geçer ama 
yavrusundan vaz geçmez. 

Hal böyle iken eğer bu gününüz insanları evlatlarına sahip 
çıkmıyorsa acaba onlar ne kadar insandır? 

Öyle ya bu günün ayrılan çiftlerinden her hangi biri öz 
evladını yanma almak istemiyor. Çokları da evlat derdinden 
kurtulmak için yuvalarını yıkıyorlar, (ayrılıyorlar) 

Halbuki insan kendisinden gelecek olan kuşaklara gelecek 
hazırlamak, onları maddi ve manevi zorluklardan korumak için 
bir nöbetçidir. Bu şuuru taşımayan insanlığın dışındadır. 
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İnsanoğlu şu fani dünya içinde değişen mevsimler gibi 
değişen bir varlrktrr. Öyle ise muhatabma ona göre değer ver... 

İnsanoğlu öyle bir varlrktrr ki tarifi asrrlar alacak kadar zor 
bir tarihtir. Çünkü insanda insan srfatr, melekiyet srfatr, cin 
srfatr ve hayvaniyet srfatr mevcut olan bir varlrktrr. 

Ona göre çok iyi tanrşmak gerek aksi halde insanr çrkrşr 
olmayan belaya düşürür. 

Düşünüyorum da galiba dünyayr boşa yaşayanlardan 
biriyim. Çünkü geçmişe baktrğrm zaman. Her bir büyüğümüzde 
ayrr, ayrr bir cesaret, gayret ve her birinde ömrünün çoğunu 
İslam davasma harcamrş olduğunu müşahede ediyorum ve 
kendimden utanryorum adeta. 

İnsanlarm bazrlarr toprağa benzer ki: onlar içinde bulunanr 
gizleyemez drşma vururlar. 

İnsanlarm bazrlarr da çam ağacr gibi yazmda krşmda 
aynrdrr. Renk değiştirmezler. Dolayrsryla bu tür insanlarr 
tanrmak oldukça zordur. 
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İnsanların bazıları da vardır ki; kendini başkalarının 
iyiliğine adamışlardır. 

Bunlar kendileri zarar edeceklerini bildiği halde bir 
başkasının zarar etmesine göz yumamazlar ve onları uyarmaya 
çalışırlar. 

Menfaatçi ve iki yüzlü olanlar bu tür insanların amansız 
düşmanlarıdırlar. Her fırsatta onlara bir çamur atarak onları 
toplumda haksız, kendilerini haklı göstermenin savaşını 
yaparlar, ama bu hali anlayan çok az insan vardır. 

Toplum bu tür iki yüzlülere anlayacak irfana sahip 
olmadıkça, imanın ve İslam’ın ışığından 

faydalanamayacaklardır. 

Toplumumuzda çok az insan vardır ki; onlarda haklıyı, 
haksızı ayıracak irfana sahip oldukları halde güçlünün yanında 
yer almayı tercih ederler. 

Haklının ve hakkın yanında yer alayı tercih etmediği için 
yüce Mevla’da onların ilmini ve amelini iptal ederek kötülerle 
haşredeceği muhakkaktır. 

Aişe validemiz soruyor. Ey Allah’ın resulü: içlerinde 
peygamberleri gibi amel eden on sekiz bin kişi bulunduğu halde 
Allah o topluluğu niçin helak etti? 
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Allah resulü buyurdular ki. 

Ey Aişe, Onlar emri bil mağrufu terk etti, (hakkı gerçeği 
söylemediler.) Onun için Allah da onları helak etti! Hayatüs’sahabe 

Allah bir kuluna hidayet kapısını açtığı zaman o kuluna 
Salih kullardan bir kul, yada bir cemaat nasip eder,(gönderir) 
iyiliklerle haşr eder. Tam bu arada şeytanda hidayet yolu 
üzerinde oturduğu için hidayet kapısı açılan kişinin işlerini 
karıştırır. Önüne türlü engeller çıkarır. Eğer kişi bu engeller 
nefsimin ve şeytanın bana oynadığı bir oyunudur diyerek önüne 
çıkan engelleri aşmaya çalışırsa dostun himmeti ile o kişi 
hidayet şehrine girer. 

Fakat engellerin bir oyun olduğunu fark edemezse bu defa 
işi yokuşa döndürerek nefse ve şeytana esir olur ve karanlıklar 
çıkmazına girer. 

İnsan olarak dünyada, madde olarak çok şeyinizi kayıp 
edebilirsiniz, ama yine kazanma şansınız olur. Kazanırsınız da 
Fakat itibarınızı kaybederseniz onu kazanma şansınız bir daha 
imkansız olacaktır. 

Bakmayın toplumdaki karaktersiz yaşayanlara, onlar 
itibarını kaybedince kazanmış gibi görünür, gösterilirler ama 


82 



y«w/mz w rHuzutumuz 


rHaLdİbtahlm. <Kul 


unutmayın ki o tür insanların bütün değerleri sadece madde 
olduğu için madde ile itibarı vardır. Maddesiz olunca da 
itibarsız zavallı olur vahşi hayvan gibi etrafındakilere saldırırlar. 

İman ehli olarak yaşayanların en büyük itibarı ve değerleri 
imanı, ahlakı, namusu, onurudur. İman ehli kişiler bunlar 
olmayınca kendini bir böcek gibi görürler. 

Diğerleri de madde olmayınca öyle görürler. Maddeye 
kavuşunca da maddeye muhtaç olanları öyle görürler. 

Butür insanlar yakın akrabalarınızda olsa onlardan uzak 
durunuz ki Allah’a yakın olasınız. 

Eğer onlara yakın olursanız. Allah’a çok, çok uzak 
olursunuz! 

Nefis derviş olan (bir mürşidi kamilden) ders alanlara 
namaz kılma; oruç tutma diyemiyor, ama devamlı olarak 
başkalarında ayıp kusur aratarak derviş kardeşlerini kusurlu 
göstermeye çalışır. 

Derviş kardeşlerini kusurlu gören dervişlerde nefsin 
heveslerine aldanmış olduğu içindir ki şeytanın hoşuna gider 
şeytanın hoşuna gidenlerde ebetteki, Allah’ı sevenlerin hoşuna 
gitmez Allah’ı sevenlerin hoşuna gitmeyenlerde asla gönül 
muhabbetinden nasibini alamazlar. 
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Gönül muhabbetinden nasibini alamayanlarda asla dost 
nazarına muhatap olamazlar. 

Dostun nazarına muhatap olamayanları da Rasulullah 
muhabbetine kabul etmez. Rasulullah’ m muhabbet etmediğine 
yüce rabbimiz kıymet vermez. 

İnsanların bir çoğu şeytanı ararlar oysaki şeytanda şeytani 
duygular taşıyan insanların duygularında yuvasını kurmuştur. 

Lain şeytan onlarla insanları huzursuz eder, yine onlarla 
insanı isyana götürür, onlarla her türlü hataları yaptırır. 

Ama yine de biz insanoğlu, insana şeytanlığı yakıştıramayız. 
Şeytanda bunu büyük fırsat bilerek insanların içinde insana 
insandan her kötülüğü yaptırır, ama çoğunluk bu şeytanı fark 
edemez ve izini de bulamaz. Halbuki geçmişte bu tür hadiseler 
tekrar, tekrar yaşanmıştır. 

Eğitim hususunda insan oğlu işlenen bir motif misali 
gibidir. Ona ne işlerseniz. Onda onu görürsünüz. 

Öyle ise neslinize hakkı hakikati düşünerek eğitim veriniz. 
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EY BENİM GÜZEL ALLAHIM 
Beytine gelmişiz bizler 
Nuru cemalin bizi gözler 
Çokça kusurluyuz bizler 
Ey benim güzel Allah'ım 

Dert ile doludur gönül evimiz 
Kul olmaktır dileğimiz 
Hepimiz gayet naçarız 
Ey benim güzel Allah'ım 


Ubeydullah'tan nazar edip bakarsın 
Talip gönülleri aşkla yakarsın 
Sayısız günahları kuldan atarsın 
Ey benim güzel Allah'ım 

Zahirde pervane döner kullar 
Mana âleminde hep melekler 
Şahittir buna cümle nebiler 
Ey benim güzel Allah'ım 

Kimi kulların yüreği yanar 
Kimilerinin gözleri ağlar 
Kimi huzurunda elleri bağlar 
Ey benim güzel Allah'ım 

Kimi Hacer'ülesvete yanaşır 
Burada çokları birbirini karışır 
Elini öpem diye uğraşır 
Ey benim güzel Allah'ım 

Şeksiz beytullah nurun var 
Nursuz kullar ondan kaçar 
Sevenlerin onla bulur 
Ey benim güzel Allah'ım 
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Bir baş onda yadlar yabancılar 
Bir safa durmuş erkek dişiler 
Hepsi de rızanı bekler 
Ey benim güzel Allah'ım 

Gönül aşkını diler gezer 
Kısa kalıyor burada geceler 
Dervişlerin dili ismini heceler 
Ey benim güzel Allah'ım 

Niyaz edenleri bakar görürsün 
Kim ne dilektedir şeksiz bilirsin 
Biz acizleri bir, bir görürsün 
Ey benim güzel Allah'ım 

Aşkını ver bize aşka düşelim 
Taliplere andan sunalım 
Daim aşkınla devran edelim 
Ey benim güzel Allah'ım 

Beytine gelenler boş dönmez 
Nurunu alanın kandili sönmez 
Kulum dediklerin zarar görmez 
Ey benim güzel Allah'ım 

Dervişlerimiz de devranı döndür 
Gittiğimiz elde küfür ateşini söndür 
İsyanlarımızı itaate döndür 
Ey benim güzel Allah'ım 

Gönlümüze bildir aşk esrarını 
Okuyalım her yerde kitabını 
Duyalım her zaman sır hitabını 
Ey benim güzel Allah'ım 

Halil İbrahim'e kulum de şereflensin 
Ukbada cemali pakin görsün 
Önüne çıkan engeller devrilsin 
Ey benim güzel Allah'ım 
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AİLE VE 
CENNET 
NİMETLERİ 
HAKKINDA 


Huzur arayan 
kardeşlerim, önce 
huzurun ne olduğunu 
öğrenin, sonra da, 
huzursuz olanlardan 
ıi 7 .ak durmaya çalışınız. 
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Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için sizin 
türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet 
var etmesi de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. 
Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. 

Rum:30/21 
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Kainatın efendisi Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimiz 
buyuruyorlar ki: 

Sizden birisi bir kadınla evleneceği zaman yada evlenmek 
istediğinde imkan bulursa nikahını destekleyici olarak kadının 
vasıflarını öğrensin. Ramuz- el Hadis 

Yani kadının ahlakı ile ilgili meziyetleri öğrensin ve kadının 
fiziki durumunu da öğrensin. 

Çünkü bir ömür boyu bir arada yaşayacak insanlar fizik 
olarakta birbirlerini beğenmeleri kendi aile huzuru açısından 
önemli olduğunu Rasulullah efendimiz vurgulamış oluyor. 

Erkeğin kadını tanıdığı gibi, kadın da, erkeği tanısın! 
Peygamberimiz bu hali kadın erkek, her ümmetine tavsiye 
ediyor. 

Çünkü eşinizin beğenmediğiniz bir kısmıyla bir ömür boyu 
huzursuz olabilirsiniz. Efendimizde bu hakikatleri bildiği için 
bizleri uyarıyor. 

Yine efendimiz buyuruyor: 

Sizden biri, bir kadına takp olup, onun güzelkğinden 
sorduğu gibi saçı hakkında da bilgi alsın, zira saç iki güzellikten 

birisidir. Ramuz- el Hadis 
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Hanımlar başörtülü olduğu için saçları görünmez ama 
nasıl bilgi alınır, onun yakınından bilgi alınır. 

Alınırsa ne olur, insanın gönüldeki, bazı pürüzler, 
nefisteki, pürüzler temizlenmiş olur. 

Dolayısıyla huzursuzluğun bir kısmı daha aile hayatına 
intikal etmeden giderilmiş olur. 

Bakın daha hayat birleşmeden huzursuzluğa gidecek 
yolları tıkama metodunu, Efendimiz, ümmetlerine öğretmiş 
oluyor. 

Genelde bu hanımlar için bir araştırma oluyor genelde 
hadisi şeriflerde, bunun sebebi ne diye soranlara! 

Peygamberimizin önünde bulunan erkek cemaat ashaba 
söylüyor, ashabın gençlerine söylüyor. Onlara öğüt veriyor bilgi 
veriyor. 

Tabi ashabın gençlerine bilgi veren kainatın efendisi 
hanım ümmetlerini de ayırmıyor. 

Yani sizde aynı şekilde erkeklerden erkeklerin hayatına 
nazar edin, bilgi alın ahlakı hakkında bilgi alın, işi hakkında 
bilgi alın, fizik yapısı hakkında bilgiye sahip olun ki; daha aile 
hayatınızı kurmadan birlik olmadan huzursuzlukların bir 
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çoklarının önüne geçmiş olasınız. Sonra eyvah demek dizlerini 
dövmek hiçbir işe yaramaz. 

Tabi bunları anlatırken bakıyoruz ki; Rasulullah 
efendimizin ashabı hakkında ashabına daha doğrusu aile hayatı 
hakkında ne kadar geniş bilgi verdiklerini hadisi şeriflerde 
görüyoruz. 

Hadis kitaplarını açarsanız aile hayatı hakkında onlarca 
belki yüzlerce hadis var. 

Buda Peygamber efendimizin aile hayatına verdiği değeri 
açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca bu konuda ashabını eğittiğini 
gösteriyor. 

Çünkü o gün ashapta bizim gibiydi, yani İslam’dan uzak 
yuvalar felaket içindeydi. Huzurlu olan bir yuva yoktu. Huzurlu 
olan yuva olmayınca, bu yuvalara huzuru kim getirecekti 
Allah’ın ilim verdiği, bizzat kendisi yetiştirdiği ve bütün 
alemlere rahmet olarak gönderdiği bir insan getirecek onun adı 
neydi? 

Allah’ın Rasulü, Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimizdir. 
Cenabı hak öğüdünü tutanlardan eylesin. 

Tabi biz bu hadisi şerifleri okurken vatandaş olur mu ya? 
Kadının saçı hakkında soru sorulur mu ayıp değil mi? 
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Rasulullah efendimizin sözünün üzerine söz konuşanlara 
vereceğiniz cevap; cahillik etme. Sen Allah rasulünden daha 
akdlı ve daha bilgili ve insan hayatını daha iyi bilen biri 
değilsin. Demek gerekir. 

Dolayısıyla insanların nefisleri o kadar azgın ki, toplumda 
görüyorsunuz hanımı zayıf, şişman hanım istiyor. Hanımı 
şişman zayıf hanım istiyor. Hanımlar öyle kocası zayıf şişman 
olmasını istiyor, şişman zayıf olmasını istiyor, kısa uzun 
olmasını istiyor, uzunsa kısa olmasını istiyor. 

Bakın nefis ne kadar nankör değil mi? Bekarlığında namaz 
kılan birini istiyor, evleniyor kız olsun erkek olsun namaz kılan 
biri evlendiği zaman, bu defa diyor ki! 

Senin bu halinden bıktım (namazından bıktım) senin bu 
halin beni bir yere gezmeye bırakmıyor, bana nefsimin 
istediklerini yaptırmıyor, diyerek eşine huzursuzluk veriyor. 

Gezmeye gideceğim ama sen gelmiyorsun. Gezeceği yer 
neresi, gezeceği yerde ahlaksızların gezdiği mekanlar tabi, 
ahlaksızların gittiği mekana da ibadet ehli gitmediği için, bu 
defa beyefendi, hanımından dert yanmaya başlıyor; ya senden 
bıktım, benim hayatımı rezil ettin! Diyebiliyor. 
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Rezillik bunun neresinde? Nefsinin arzuladığı gibi değil de 
Allah’ın istediği gibi biri olmuş! Gezmeye gidemedik, isyan 
edemedik. 

Alem geziyor tozuyor, ama biz gezemedik, senin yüzünden 
hayatımı yaşayamadım, diyenlerin sayısı az değil. Nefis hem 
zalimdir hem kurnazdır, hemde cahildir. 

Aynı insanlar kıvırcık saç seviyor, kimi insanlar siyah saç 
seviyor, kimi insanlar düz saç seviyor, kimi insanlar, insanların 
renklerini dahi ayırıyor. 

Geçenlerde bizim hanım cemaatten birine bir hanım gelmiş 
Arabistan’dan ülkemize kadar gelmiş kocasına kız arıyormuş. 

Nasıl bir kız arıyor biliyormusunuz? Beyaz tenli bir kız 
arıyor. Kocası beyaz tenli birini istiyormuş; karısı da beyaz tenli 
bir kız arıyor. 

Kim arıyor karısı arıyor. 

Olur, mu ya bizim ülkemizde olsa öldürürler adamı. 

Bakın orda kültür böyle hanımı kocasına kız arıyor. 

Ama merak etmeyin ben her zaman söylüyorum bizim 
ülkemiz iki evliliklere müsait değil; hukiken müsait değil, 
ekonomik olarak müsait değil, hem de hukuk sistemi olarak 
müsait değil. İki evli olanların çoğu perişan oluyorlar. 
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Bir adam bir hanımını geçindiremiyor ki; ikiyi nasıl 
geçindirsin. Müminin evliliği dinini korumak için Allah’u 
Teâlâ’nın verdiği ruhsatı kullanma girişimidir. 

Ruhsatı veren Allah dinini korumak için veya 
güzelleştirmek için, Allah’u Teâlâ’nın verdiği ruhsatı kullanma 
girişimi kullanma anlayışı, ahlakından ibarettir. 

Eğer bir evlilik nefis içinse bütün mahlukat onu yapıyor. 
Öyleyse o zaman nefsani arzularla evlenenlerin birleşiminin, 
kedilerin köpeklerin birleşiminden çok farkı yoktur. Onun için 
evlilikleri iyi anlayın ki; Allah’ın emrine karşı çıkmayasınız. 

Yine Rasulullah (s.a.v)Efendimiz buyuruyor: 

Müminler ateşten kurtuldukları zaman cehennemle cennet 
arasında bir köprüde durdurulurlar ve dünyadayken aralarında 
olan haksızlıklar temizleninceye kadar t akas olunur. Ramuz- el Hadis 
Ne oluyormuş takas oluyormuş. Kim müminler 
cehennemden kurtuldular, kiminle takas oluyormuş, Beraber 
oldukları arkadaşları, komşuları, cennete girecek olan, 
arkadaşları, muhabbet ettiği yoldaşları, birbirlerine hakları 
geçiyor ya orada diyor ki, arkadaşım senin haberin yoktu ama 
ben senin hakkında şöyle düşünüyordum, hakkını helal et. 
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Öbürü diyor ki, bende senin hakkında böyle 
düşünmüştüm hakkını helal et veya ben senin şununu almıştım 
hakkını helal et v.s. burada takas olunur buyuruyor. 

Nerede cennet ile cehennem arasındaki bir köprüde 
durdurulur ve burada onlar tekrar helalleşirler takas olunur. 
Temiz olduktan sonra cennete girmelerine izin verilir. Hadisi 
şerifi okuyup geçmeyin kardeşlerim iyice düşünün. 

Ne diyordu büyüklerimiz! Ağzından çıkanı kulağın 
duysun. Bakın dikkat edin bütün hesaplar verilecek, cennetlik 
olduğunuz görülecek, onaylanacak ve sizi cennet yoluna 
koyacaklar; dikkat edin hesaplar bittikten sonra, mümini cennet 
yoluna koyacaklar sonrada cennete dahil olacaklar. İnsan hiçbir 
hata ile cennete kabul edilmiyor. 

Kulların haberi yok henüz defterde yazılmamış olan 
birbirine karşı düşüncelerinde, davranışlarından birbirine 
helallik veriyorlar. Ben senin hakkında şöyle düşünüyordum 
ama yanılmışım hakkını helal et, 

Allah’u Teâlâ’nın rahmetine bakın ki, güzel bir şey 
düşünseniz Allah’u Teala onu yapmış olarak sizin defterinize 
yazdırıyor. Keşke param olsa da fakirleri yedirsem, giydirsem 
keşke param olsada bir Kur’an kursu yapsam, param olsada bir 
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cami yapsam, hakikatten böyle bir sevgisi olan insanın defterine 
hemen karşılığı yazılıyor, bu adam cami yaptı, kuran kursu 
yaptı, fakirleri yedirdi giydirdi sevap yazılıyor. 

Kutsi Hadiste Cenabı Hak bu hadiseyi anlatırken insan diyecek 

ki; 

Yarabbi ben cami yaptırmadım ama melekler galiba 
karıştırmışlar, bana cami sevabı yazılmış, kurs yaptırmadım, 
fakirleri giydirmedim ben zaten fakirim deyince; o zaman 

Cenabı Hak buyuruyor, 

Ey kulum sen böyle murat ettin düşündün ya, o niyetin 
hoşuma gitti bende yapmış kabul ettim. 

Meleklere ben yazdırdım, o şenindir buyuracak; ama 
günah olacak şeyleri düşünseniz ceza yazdırmıyor, işte şu insanı 
öldürsem, bu insanı boğmak istiyorum, bu insanı kovmak 
istiyorum, gibi düşünceler, tatbikata geçmeden fiil olarak 
işlenmeden Allah’u Teala o günahı yazdırmıyor. 

İşte buna benzer kusurları olanları, hatası olanları Cenabı 
Hak o köprüde temizliyor. Cennet ile cehennem arasında bir 
köprü var o köprüde temizler. Buyuruyor. 

Birbirinden helallik alırlar cennete daha sonra dahil olurlar. 
Yani cennet o kadar muazzam bir yerki insanların niyeti dahil 
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birbirlerine gizli kalmaz, hani böyle bir şey olur mu demeyin, 
bakın Allah’ın dostları, zaman, zaman insanların içinden 
geçenleri biliyor değil mi? 

İşte cennet ehli olduğunun alameti Allah’u Teala cennette 
insanların melekler tarafından insanlar tarafından birbirine gizli 
bir düşüncesi kalmayacak, e hocam insanın elinde değilki 
cennette de kötü düşünebilir, demeyin. İnsanoğlu cennette asla 
ve asla kötü düşünemez neden biliyormusunuz? 

Cennette size nefis verilmeyecek ki, cennette nefis yok, 
nefis sadece dünya imtihanı için insana verilen bir imtihan 
aracıdır. 

Yani cennette nefis yok, cennette rahmet var, bereket var, 
kötü ve kötülüklerin cennette asla yeri yoktur. 

Yunus Emre ye soruyorlar ey Yunus sen hep doğru odun 
getiriyorsun dağda hiç eğri odun kalmadı mı? 

Yunus’un cevabına bakın; Bu kapıdan eğri odunun dahi 
geçmeye hakkı yoktur. Ne güzel söylemişler değil mi? 

Eğri odunun dahi şeyhin tekkesinden girmeye hakkı yok, 
layık değilse, eğri olan biri nasıl cennete girebilir. 

Hadisi şerif devam ediyor Muhammed s.a.v. efendimizin 
peygamberimiz buyuruyor. 
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M u h a mmenin nefsi kudret ehnde olana yemin ederim 
ki onlardan her biri cennetteki, meskenlerini dünyadaki 
evlerinden daha rahat bir şekilde tanırlar ve bulurlar. Buyuruyor 

Ramuz el Hadis 

Dünyadaki evinden daha rahat bulurlar. Yani bura 
senin evin demiyorlarmış cennet ehli yaptığı ameliyle yaptığı 
cennette ki, binaları rahatlıkla bulabiliyormuş. Rehbere gerek 
yok çünkü rehber müminin ruhudur. 

Kardeşlerim insana yücelik değeri veren Cenabı Hakkın 
nazarıdır. İnsanı insan vasfından düşüren, insanı cehennem 
azabına duçar edende Allah’u Teâlâ’nın vermiş olduğu ilahi 
nuru kirleten paslandıran, tozlandıran onun kıymetini bilmeyen 
insanlarda Allah’ın azabına duçar oluyorlar. 

Sen sana değer vereceksin! Allah’u Telanın sende gizlediği 
cevherleri çapulculara yağmacılara yedirmemek için. 

Sen sana değer vereceksin! Allah’u Telanın sana ruh ile 
beraber verdiği hediye olan iman cevherini ihlas ve itikat 
cevherini bozguncuların ehnde bozguna uğratmamak için. 

Sen sana değer verirsen! Hakta sana değer verecek çünkü, 
İnsan kendine değer vermekle Hakkın vermiş olduğu 
cevheri korumuş oluyor. Eğer insan kendisine ihsan edilen 
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nimetlere değer vermezse kendisine değer vermemiş ve niğmeti 
verene de ihanet etmiş oluyor. 

İnsanın kendine değer vermesi Allah’ın yasaklarından 
kaçmaktır. 

Tabi hemen burada söyleyelim insanlara bu hakikatleri 
söylerken, herkes kendi nefsine göre pay çıkarmasın! 

İnsan kendini ojeyle, boyayla, cilayla, süslenmeyle kendine 
değer vermiş olamaz. 

İnsanın kendine verdiği değer, Allah’u Teâlâ’nın verdiği 
değerleri, şerefi, muhafaza etmekle kendisine değer vermiş olur. 

İnsanın yaşlanmamak, genç görünmek için yaptığı 
çalışmalar tamamen nefsanidir. 

Halbuki yaşlanan insanın bedenidir. İnsanda yaşlanmayan 
ilahi bir değer var, oda insanın ruhundur. 

Allah’u Telanın nazar edip hayat üflediği, nur üflediği, 
rahmet ve bereket ruhundur, senin değerli şerefli olan işte o 
ruhuna hizmet edersen, o ruhunun sahibi de cennette sana 
hurileriyle gılmanlarıyla melekiyetiyle sana hizmet ettiriyor. 
Evler yaptırıyor, köşkler, saraylar hem de öyle köşkler saraylar 
ki, altından ırmak akan, saraylar. 
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Bazen soruyorum insanlara, siz ırmak üstünde saray 
gördünüz mü, diye yok diyorlar. 

Peki, ırmak üstünde saray görse bugünün zenginleri kaç 
trilyon verirler acaba! 

Bir boğaz gören deniz gören yere milyarlarını veriyorlar. 
Ya altından, ırmak akan, köşkleri görseler! 

'-M (Irî G "^ 

4->j i j » $ ^ is* 9 J İAŞİ 

Rableri katında onların mükâfatı, içlerinden ırmaklar akan, 
içlerinde ebedî kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı 
olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat 
Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Beyyine:98/8 

Altından ırmak akan o köşkleri görseler bu insanlar neler 

vermezler ki. 

Galiba o köşklere girmek için dünyayı bırakır da ömrünü 
secdede geçirirler. Ama Allah’u Teâlâ gizlemiş insanların 
imanını deniyor. 

Görünseydi ne kıymeti vardı ki; insan yatırımını hep o 
yönde yapardı; mesela boğazın güzelliklerine hiçbir fakiri 
yanaştırmıyorlar, hep zenginler kapışıyorlar, fakirlere bir dağ 
başında gecekonduyu bile çok görüyorlar. 
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İşte cennetteki o köşkleri görseler bütün paralarını 
garibanları o köşklere sahip etmemek için harcarlardı. 

Onlar göremedikleri için inanmıyorlar da, ama garipler 
göremediği için o köşklere inanıyor, o köşkleri yapana inanıyor 
ve o köşklerde misafir olmak içinde, Allah’ın verdiği cevheri 
koruma gayretiyle hayatının ibresini o köşkleri insana hibe 
edecek Zatı Kibriya’yı razı edecek şekilde yaşamaya çalışıyor. 

Onun için Rasulullah efendimiz buyuruyor: 

Fakirlik kula Allah'ın ikramıdır. Bakın zengin olanların 
çoğu hayat pusulasını şaşırıyorlar. Zaman, zaman söylüyorum 
Müslüman fakir mi olsun hayır, Müslüman ne zengin olsun ne 
fakir olsun Müslüman’a madde imanı kemale erdikten sonra 
lazım olur. 

İmanı kemale ermeyen bir Müslüman’ın eline maddeyi 
verirseniz, o insan maddenin mahkûmu olur, imanı da perişan 
olur. 

Ancak iman kemale erdikten sonra bir Müslüman’a 
maddeyi verirseniz o maddeyle cennetteki o köşkleri sarayları 
hem satın alır hem satın almanın yolunu açar. 

Yani sadece satın almakla kalmaz diğer etrafındakilere de 
satın almanın yolunu usulünü edebini erkânını öğretirler. 
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Allah’ın kürsüsü arzı semayı kaplamıştır, yeter ki siz o 
kürsüden faydalanın, cübbeyi Rasulullah cübbesi diye 
giyerseniz onun kerametini görürsünüz. Ama dedemin babamın 
cübbesi diye giyerseniz hiç faydasını göremezsiniz, sadece 
soğuktan korunursunuz. 

Kürsülere peygamber kürsüsü diye çıkarsanız, o kürsü size 
ilim öğretir ve ilimde size kaynak olur. Peygamber kürsüsü 
inancıyla çıkarsanız çıktığınız kürsüden size peygamberimiz 
nazar eder, onun nazarıyla sohbet edersiniz, âlem size hayran 
olur. 

Allah’dan hazine almak çok kolay ama çok da zor. 
Allahtan hazine alan, hâzineyi almaya vesile olan anahtar 
cebimizde; Peki onun ne olduğunu biliyor musunuz? O ilahi 
anahtar; iki tane anahtarımız var ihlâs ve itikat, 

Ama nasıl ihlâs gömleği giydireceksiniz hani ben diyorum 
ya bakın ben 12 yaşında gurbete çıktım ben melek değilim ki 
benimde bir takım hatalarım oldu ben sigara içiyordum 
Bünyamin Efendi hazretlerine ders almaya gittim dedi ki; Senin 
sigaran vardı ne yaptın dedi; Bende gelirken attım dedim. 
Cevap olarak bana ne dedi biliyor musunuz? 
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Sen öyle diyorsan hiçbir problem yok. Buyurdu ve bu 
sözü iki defa tekrarladı. 

Bu söz benim için bulunmaz büyük bir nimetti; Çünkü 
Allah’ın dostu bana kesin bir ifade ile güveniyordu. 

Benim bu sözleri bir dostun dilinden duymak aklı başında 
bir insan için makamların en büyüğüdür ve bir insana 
verilebilecek hediyelerin en değerlisidir. 

Sizi bilmem ama benim için şeksiz şüphesiz öyle idi. 

Şeyhim Bünyamin Yıldırım Efendi hazretleri sigarayı 
bıraktığından emin olmadığı hiç kimseye ders vermezdi. 

Ben gelirken attım dedim; Sen öyle diyorsan hiçbir 
problem yoktur dedi. 

Bir evliyanın gönlünü kazanmış olmanın müjdesi idi 
benim için. İnanın ki bütün hayatım boyunca bu değere layık 
olmaya çalıştım. 

Şimdi biz bir dervişe güveniyoruz güya, diyoruz şu işi yap, 
aylar geçiyor derviş yapmıyor. 

Bu insana nasıl ihlas gömleği giydireceksin, güvendik sana, 
bir iş verdik, neden herkese vermiyoruz da sana güveniyoruz, 
aslında sen deneniyorsun haberin yok, sana bir iş veriliyorsa sen 
deneniyorsun, ama haberin yok. Ben kimseyi deneme amaçlı bir 
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şey vermiyorum, onu da söyleyeyim. Ama ister istemez 
deneniyorsun seni deneyen beni de deniyor aslında, ama 
haberimiz yok. 

Kardeşlerimizden bazılarına, bir emanet vermişim 
kaybetmiş, nasıl ihlâs gömleği giyeceksin, iyi bil ki, ihlâs, itikat, 
sadakat, elbisesini giymeden derviş olunmaz, kardeşim. 

Başka yerde Kur-an-ı Kerim öğreten bir kardeşimiz vardı. O 
kardeşimize dedim ki; Sen bilmediğin bir şeyi başkalarına 
öğrettiğini zannederek harcanıyorsun; Bize gel, biz sana Kur- 
an’ı kerim ile beraber Kur-an ahlakını da öğretelim. 

O kardeşimiz sözümüzü tuttu geldi, bizden faydalandı, şu 
anda o kardeşimiz iyi bir hoca haline geldi. Kur-an-ı Kerimin 
neresini açsanız o sahifesine mana verir bir durumda. Allah 
(c.c) ilmini Kur-an ahlakı ile korumayı kendisine nasip eylesin, 
Bir gün bu kardeşimizi, kendi öz kardeşine sordum, 
kardeşinin hah nasıl? Kardeşi bana; Efendim profesör gibi vaaz 
ediyor ben laf yetiştiremiyorum çok değişti, bende şaşırdım 
insan bu kadar değişir mi dedi. 

İhlâs elbisesi giyerseniz âlim olursunuz. İhlâs elbisesi 
giymeyene Allah ilim vermez okudu satırlarda kalır. 
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İyi biliniz ki, Ihlâs elbisesi giymeyeni tarikat kapısından içeri 
almazlar. 

Zaten o güzellik o kardeşimizde vardı, biz o kardeşimizin 
gönlüne ihlâs ve teslimiyetinden dolayı biz sondaj vurduk, onun 
içinde var olan güzellik dışına çıktı. 

İnanın ki, bu Allah’ın lütfudur siz devam ederseniz daha 
nice nimetlere erişirsiniz. 

Ama nankörlük ederseniz siz bilirsiniz, bizim kaybımız 
olmaz. Biz dersimize dönelim. 

Bünyamin Efendi Hazretleri, Buyururlardı ki; bizim işimiz 
zor. Hem şeriatı öğretiyoruz, hem tarikatı, isyan dolu bu 
sistemden dolayı şeriat uleması görevini yapamadığı için şeriatta 
bize düştü tarikatta buyururlardı. 

Rasulullah (s.a.v) efendimiz ashabına o kadar titiz 
davranmış ki, evinde oturma şeklini dahi öğretmiştir. 

Bakın çok enteresan evine giriş şeklini nasıl gireceğini 
dahi öğretmiş o denli titiz davranmış. 

Şimdi siz bir Müslüman’a evine şöyle gir deseniz kabahat 
oluyor. Ama bakın Allah’ın dostları Rasulullah efendimizin 
yaptığı gibi kendisine tabi olan müritlerine eve girip çıkmayı, 
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yemek yemeyi ve oturmayı konuşmayı gelenine ikram etmeyi 
edep ve hayâ yollarında her şeyiyle öğretiyorlar. 

Rasulullah (s.a.v) efendimiz buyuruyorlar ki; 

Bir kimse evine girerken ve yemeğe başlarken Allah’m 
ismini zikrederse şeytan yardmıcdarma (yani şeytanın yardımcıları, 
cinler bunlara da küçük şeytan diyebilirsiniz) ŞÖyle der SİZİn İÇİn burada 
gecelemek yok, yemek de yok; Ramuz el Hadis 

Bu adam, evinden içeri besmeleyle girdi; Artık bu eve 
giremezsiniz bu adam yemeğe besmeleyle başladı, artık o 
adamın yemeğinden tabağından da yiyemezsiniz. 

Onun için çoğu kez besmeleyi unutuyoruz değil mi? Niye? 
O şeytan unutturuyor da bizimle beraber, bizim yemeğimizi 
yiyerek, karnını doyuruyor. Ama besmeleyi çekerseniz şeytan 
sizle yiyemiyor. 

Ama Salih bir Müslüman bakın herkes değil. Herkes 
söylerde; Salih bir Müslüman hatırına geldi ki, yemeğe 
başlarken besmele çekmedi, içi yanar ama hatırına geldiği yerde 
evveli ve ahiri bismillah der. 

O zaman şeytan yediğini kusar, çünkü besmele ile 
başlanan yemek ve her iş ona zehir oluyor yediğine de pişman 
oluyor. Yediğini kusmak zorunda kalıyor lain. 
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Müminin unutması dahi şeytana darbe oluyor. Ama 
Müslüman iyi Müslüman olursa imanın değerini, İhlasın 
değerini, itikadın değerini korur, kendisi kale olur. İhlas bir 
kapı, itikat bir kapı, ahlak bir kapı, edep bir kapı, haya bir kapı, 
olursa insanın ahlakı, imanı, ihlası, edebi, hayası bu kalenin 
kapılarıdır. 

İşte o kalenin kapılarını da besmele zikriyle şeytana karşı 
kilitlemiş oluyoruz ve kendimizi cennet nimetine sigortalamış 
oluyoruz. 

Gerek evine girerken, gerek evinden çıkarken gerek 
yemeğini yerken, gerekse hanım ise evinde otururken, 
beyefendiyse dinlenirken, Allah diyen biriyse kalenin kapılarını 
Allah’u Telanın nuru ile kilitlemiş oluyor ki; o nurdan nura 
layık olan içeri girer, nura layık olmayan lanetli varlıklar, asla o 
kapıdan içeri giremezler. 

Efendim evliyaların evine giriyor ya, doğru, giriyor da senin 
gibilerle giriyor Müslüman; Evliyaların evine başka şekilde, 
başka bir yoldan gelmiyor. 

Lain şeytan evliyaların evine, kapılarını nefse şeytana açmış 
cehalete açmış, adı derviş olanların içinde dışında dostun 
hanesine giriyor, dostu da huzursuz ediyor vesselam. 
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Dost da hiç kimseye sen şeytansın, evime gelme demez. 
Allahtan hayâ ederler. 

İşte Allah dostları, insanların şeytanlaşmış ahlaklı olanına, 
nefse kanmasına, aldanmasına, bunlara göz yumuyor, o 
insanların sevgiyle muhabbetle yaralarını sarmaya gayret ediyor, 
manevi tabiplik yapıyorlar. 

Tabiri caizse doktorların ameliyat yapamadığı saramadığı 
yaraları Allah dostları imanıyla itikatlıyla ahlakıyla, Cenabı 
Hakkın verdiği kâmil iman ile insanda ki, görünmeyen yaraları 
sararak tabiplik yapıyorlar; ama bunu da fark eden insan çok 
azdır. Cenabı Hak fark edenlerden eylesin. 

Hadisi şerif devam ediyor. 

Eğer Müslüman besmele çekmeden Allah’ın admı 
zikretmeden, yemeğini yerse yâda evine girerse, o zaman şeytan 
derki, siz barınacak bir eve, karnınızı doyuracak yemeğe 
kavuştunuz! Ramuz el Hadis 

Hani eskiden büyüklerimiz derlerdi ki; Oğlum, kızım, 
akşam yatarken, kapıyı besmeleyle kilitleki içeri şeytan 
girmesin. 

Biz o zaman küçüktük bu gerçekleri anlayamazdık ama en 
azından büyüklerimizin sözlerinin doğruluğuna inanırdık ve 
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itaat ederdik. İtaat etmeyi bırakında bu günümüzün büyüğü, 
küçüğü, bu gibi hakikatleri kendisine anlatanla alay ediyor. Vay 
be sen uçacaksın ya diyorlar. Zavallı insanlar 

Cevap olarak sizde onlara diyinki; Evet biz uçacağız, ama 
dünyada uçmayacağız, kabre konulduğunda uçacağız, İnşallah! 
Biz ihlas ile itaat ile amellerimizi birleştirerek, ahiret yurdunda 
uçmaya hazırlanıyoruz. 

Kabre konunca cennet ehli uçacak, nereye uçacak sema 
âlemine doğru uçacak! Çünkü cennet sema âleminde, onun için 
peygamberimiz doğduğu gece cinlerin semaya çıkması 
yasaklandı. 

Biliyorsunuz Cennet sema âleminde, cehennem ise yedi kat 
yer altında, cehennemlikler, kabre konulunca aşağıya doğru 
düşecekler ki peygamberimiz buyuruyor: 

Cehennem kuyularından bir kuyuya taş atddı da 70 yd 
aşağıya gitti taş hala dibini bulamadı. Buyuruyor. Ramuz el Hadis 

Sizin inançlarınızla alay eden cahillere öyle deyin, biz 
dünyada uçmayacağız, uçacağımız o güne hazırlanıyoruz, deyin 
korkmayın, inşallah Rabbim kabre konunca sema âlemine 
doğru, uçanlardan eylesin. 

İşte o zaman kurtuluş beratı elimize verildi demektir. 
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Cennet ehli cennete girdiği zaman buyuruyor efendimiz: 

Aziz ve Çelil olan Allah (c.c) şöyle buyurur: İstediğiniz bir 
şey var mı? Size onu fazlasıyla vereyim. 

Cennet ebb derki: Ey yüce Rabbimiz bize verdiğin 
nimetlerin bundan daha üstünümü var. 

Cennete girmişler, her şeye hayran, olmuşlar, akdları tabiri 
caizse başlarından gitmiş, bundan daha güzel varlık olamaz 
derken! 

Cenabı Hak Ey kullarım bundan daha güzelini size 
vereyim mi? 

Kul o şaşkın hali ile Yarabbi bundan daha güzel olan 
varlıkların mı var Yarabbi. 

Cenabı Hak buyuruyor: evet var. Kul soruyor, o nedir 
Yarabbi? Yüce Rabbimiz benim rızamdır buyurur. 

Biraz evvelki hadisi şerifte, cennet ile cehennem arasında 
ki köprüde takas vardı ya, helalleşme vardı, işte burada da 
efendimiz tekrar ediyor. 

Cehennem ebb birbirine karşı besabmı veremez onların 
hesabı cehennemi tatmaktır. Ramuz el Hadis 

Cennet ehlide hesaba, cezaya maruz kalmayan ama 
birbirlerini huzursuz edecek olan basit şeylerde helallik 
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alıyorlar. Ben senin hakkında şöyle şöyle düşündüm veya senin 
haberin olmadan şu işi yapmıştım bana hakkını helal et, 
cennette rahata erelim huzura kavuşalım içimizde bu 
huzursuzluk kalmasın diyerek ebedi huzuru bulma mekânına 
gidiyorlar. 

Cenabı Hak bizi de onlardan eylesin. Yine Peygamber 
(s.a.v) Efendimiz buyuruyor: 

Bir adam cennete girdiği zaman, ebeveynini zevcesini, 
çocuklarını sorar, (Allah, Allah cennete giren bir aile reisi 
ebeveynini, yani ana babasmı, kardeşlerini evlatlarını soruyor) 
ona denilir ki; onlar senin derecene ameline ulaşamaddar. Ramuz 

el Hadis 

Unutmayınız cennet ehli hiçbir zaman cehennem ehlini 
severek kendisini yaratan Allah’a isyankâr olmaz. Onun için, 
Cennet ehlinin ehli genelde cennete layık oluyormuş. Ama 
arada derece farkı var, onlar senin derecene erişemediler. 
Denilir. 

Çünkü cennet ehlinin yanında bulunanlar ve aile ervahı 
cennet hayatı yaşarlar, beraber yaşadıkları için cennete layıktır. 
Ancak çok azı vardır isyan eder azgınlık yapar oda cehennemin 
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en aşağılarına gidecek derecededir, çünkü nankörlük ettiğinden 
onun cezası faturası da çok ağır olur. 

Çoğunluğu cennet ehli olduğu için o cennet ehli olan 
ailenin reisi diyor ki: Benim eşim, çocuklarım, annem, babam, 
nerede? Onlarda cennetlikti, onlarda cennete layık amel 
işliyorlardı, onlar nerede diye sorar. 

O zaman ona görevli olan melekler derler ki; onlar senin 
derecene ulaşamadılar cennete girdiler ama senin hak ettiğin bu 
makama ulaşamadılar, telaşlanma, 

O zaman, o kimse elini açar dua eder; Yarabbi ben hem, 
kendim için, hem ailem için amel ettim, Yarabbi onları da 
benim dereceme ulaştır. Ramuz el Hadis 

Yarabbi ben onlar içinde amel işlemiştim yani hayır yaptım, 
ailem adına yaptım, zekât verdim ailem adına verdim, garibi 
sevindirdim ailem adına yaptım, çocuklarım adına, eşim adına 
veya annem babam adına, Yarabbi; onları da benim 
bulunduğum makama al onları da mahzun etme, benden 
ayırma diye dua eder. 

Cenabı Hak da bunun üzerine onları, yani o kişinin ehlini, 
ailesinin de çocuklarının da o makama erişmesini kabul eder ve 
diğer görevblere vazife vererek o makama aldırır. Ramuz el Hadis 
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Ne güzel bir nimet değil mi? Cenabı Hak öyle aile reislerin 
sayısını artırsın. Bizi de onlardan eylesin. 

Sizden biri bir mescide girdiği zaman namazda kendini 
mescitte tuttuğu müddetçe namazda sayılır. 

Ne demek namaz kılmıyor, ama mescitte namazda 
durduğu gibi duruyor, huzur içinde huşu içinde rabıta içinde 
kimseyle konuşmuyor, madde sevgisinden arınmış gönlü 
rabbisinin huzurunda. 

Cenabı Haktan dilekleri var dünyevi uhrevi dileklerini, 
duygularını, rabbisine arz eden bir hali var, bu insan namazda 
gibidir. 

Bu insan namazda sayılır ve o kimse namaz kıldığı yerde 
bulunduğu sürece melekler ona salat ederler, dua ederler. 
Buyurmaktadır, Efendimiz (s.a.v) ayrıca melekler Dua ederler ve 
şöyle derler: 

Ey Allahım ona rahmet et ve onun tövbesini yaptığı duaları 
kabul et derler. 

Melekler bizim akrabamız mı? Sahi onlar bize niye dua 
ediyorlar? 

Allah’ın rahmetine bakın! kullarına olan bereketine bakın! 
Sayısız melekler, yönü Allah’a dönen derdini, Allah’a arz eden 
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bir kul için istiğfar ediyor ve duanın kabulünü diliyor. Bu 
Allah’ın rahmetinden başka bir şey olabilir mi kardeşim. Çok 
iyi düşünmek lazım eğer düşünmezsek bu hakikatleri idrak 
edemeyiz. Biz idrak edemediğimiz içinde yönü Allaha dönmek 
çok zor olur. 

Bu durum, o kimsenin başkasma eza etmediği ve 
kendisinden bir hades vuku bulmadığı sürece böyle devam eder. 
Buyuruyor Allah Rasulü (s.a.v) Efendimiz. 

Yani Allah’ın sevmediği bir işe girişinceye kadar bu insanın 
namaz hali ibadet hali devam eder. Onun için dervişler sağ 
elini, sol elinin bileğinden tutar, nabız damarını yoklar, bakayım 
kalbim kim için atıyor, derler. 

Sadece gözleri kapatmak huzur değildir gözleri kapatmak 
dünyada ki, görüntülerden gönlünü engellemek içindir. Göz 
etrafı seyredemeyince o zaman dua etmek Hakkı düşünmek 
daha kolay olur. 

Dua duyguların Cenabı Hakka yakararak, yaklaşmasıdır. 

Rabıta kendini kontrol ederek, duyguları Hak ile 
konuşturma sanatıdır. 

Rabıta hakikatlerden haber alma ilmi ve sanatıdır. Rabıta 
kulun kendini tanıma çalışmasıdır. 
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Rabıta, adet usul gereği, beş dakika başına bir örtü atıpta 
oturma meselesi değildir. 

Rabıta özel bir ilim alanı ve özel kişilerin işidir. Ancak 
şunu da hemen söyleyeyim rabıtayı kimler yapar? 

Rabıtayı zahirdeki nimetlerin kendisine fayda verdiğini 
idrak edip manevi nimetlere talip olma ahlakına erişenlerin 
sanatıdır, ahlakıdır ve onlara verilen ilahi bir nimettir. 

Korkmayın sizden rabıta isteyen yok; rabıta ayrılığı terk 
etmeye çalışanların, tutunduğu ipin adıdır. Herkesin yapacağı iş 
değildir. Dervişlerin rabıtası, rabıta yolunu öğrenmek içindir. 

Siz buna gayret ederseniz, Allah’u Tealada lütfuyle 
keremiyle, rabıtanın feyiz damlasından kalbinize gönlünüze 
yavaş, yavaş damlatır ve sizde şad olursunuz. 

Zaten, rabıta damlasından, rabıta deryasından denizinden, 
yada ırmağından, sizin gönlünüze bir damla feyiz damlasa, o 
zaman daha rabıtayı bırakmazsınız. 

Alem size rabıta çirkin dese de, siz rabıta güzelliğine 
yapışır ayrılmazsınız. Rabıta bir ömür boyu ayrılığı kaldıran 
kişiyi Hakkın güzellikleriyle barıştıran, bütünleştiren ilmin 
adıdır rabıta! Kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez Hak 
yanında itibar kazananların işidir. Rabıta! 
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Geriye dönersek, demek ki mescide gitmekte amaç neymiş 
Hak ile ünsiyet kurmakmış dünya varlıklarından soyunup 
Hakkın evine girdiğinin bilinç ve şuurunu taşımakmış. 

Bu şuurda mescide gidenler mescitte durdukları ve hatta 
mescitten çıkıp Allah’ın rahmetine uymayan bir iş yapana kadar 
Allah’ın evinde secdede namazda sayılıyormuş. Kimler? 
Mescid’de Allah’ın evine girdiği şuurunu bilincini taşıyan 
insanlar. 

Hakkın rahmet nazargahına giren bir kalp ile ayık bir kalp 
ile girenler o mescitten çıkarken duyguları şenlenir, iman 
bağları süslenir, itikat bağları gelişir, ihlas bağları gelişmiş 
mescitten dışarı çıkarlar. 

Yine efendimiz buyuruyor: 

Sizden biri mescide girince selam versin ve sonra şöyle 
desin: Ey Allahım bana rahmet kapdarmı aç . Ramuz el Hadis 

Yarabbi: Bana bu mescidin kapılarını açtığın gibi Yarabbi, 
bana rahmet kapılarını da açki, ben buradan rahmetten uzak bir 
şekilde çıkmayayım, namazımda rahmet olsun, zikrimde rahmet 
olsun, girişimde rahmet olsun, çıkışımda rahmetinle olsun. 
Yarabbi: 
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Yarabbi; beni rahmetine layık gör. Sen kapıları açmazsan, 
rahmet benden uzak, ben rahmetten uzak kalırım, ama sen sana 
geleni boş çevirmezsin, Rabbim, beni de bu rahmetinden 
faydalanarak döndür. 

Ve mescitten çıkınca da şöyle desin: 

Yarabbi bana bu mescite girdiğim gibi mescitten çıkışımda 
da bana fazilet kapılarını aç; ben hayırlı işler yapayım çirkin 
işlerden kurtarayım. Rabbim sen her şeye kadirsin beni bu 
camide rahmetinle yıkadın. 

Yarabbi kirli işlerden kirli arkadaşlardan kirlenmiş 
insanlardan sana sığınıyorum beni lüthınla kereminle koru, 
Yarabbi, Desin böyle dua etsin. Buyuruyor Efendimiz(s.a.v) 

Bizler, Allaha ihtiyaç hissetmeyen ve kendi gücüyle bazı 
şeyleri kazanacağını zanneden, ihlası bozulmuş, itikatı 
bozulmuş, iman bağları darbe almış biri durumuna geldik. 

Allah’ın rahmetinden habersiz duaya inanmaz, rahmete 
inanmaz, berekete inanmaz, sadece kendi çalıştığıyla işlerini 
yapacağını zanneden toplumda, yetiştiğimiz için, içimizden pek 
çoğumuz Allah’ın kuluna maddi ve manevi nimetler vereceğine 
pek inancımız kalmamış gibi! 
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Yarabbi bizler sayamayacağımız kadar çok günahla kusurla 
isyanla huzuruna geldik, 

Yarabbi inandık şeksiz şüphesiz emin oldukki, sen 
günahları affetmek için bahaneler arıyorsun. 

Yarabbi bizde günahlarımızın affını diliyor ve dileniyoruz, 
Yarabbi bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün günahlarımızı 
mağfiret eyle. İsyanlarımızı hasenata tebdil eyle. Ahir ve 
akıbetimizi hayır eyle. 

Dünyevi uhrevi müşküllerimiz var dilimizle ikrar 
edebildiğimiz ikrar edemediğimiz nice müşkülatlarımız var. 
Yarabbi kullarının halini kullarından milyonlarca defa iyi bilen 
sensin, Yarabbi müşküllerimizi yüce zatına arz ediyoruz. 
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Müşküllerimizi halli ve asan eyle. Yarabbi bize hayırlı 
kapılarının açılmasını nasip eyle. 

Yarabbi: hanım kızlarımıza ailelerine hizmet ederek 
şereflendirme anlayışı nasip eyle. Avrupa’ya benzeme 
cehaletinden muhafaza eyle. 

Yarabbi hakkımızda hayırlı olan bütün güzellikleri yüce 
zatından diliyor ve dileniyoruz, ihsan eyle. 

Yarabbi ülkemizde kadınlarımızın ev hanımlığı ilmine 
yönelmelerini ev hanımlığı sanatını öğrenme ahlakını nasip 
eyle. 

Yarabbi karı kocaların birbirine sadık olmalarını nasip 
eyle. Ülkemizde eşlerin birbirine karşı vazifelerinde kusur 
etmemeye çalışmalarını nasip eyle. 

Yarabbi nesillerimize iman, İslam, ahlak, edep haya gibi 
insanı insan eden değerleri koruma yaşama ve yaşatma anlayışı 
gayreti nasip eyle. 

Yarabbi bize hayır konuşmayı nasip eyle. Hayır, 
söylemeyi, hayır istemeyi hayır yapmayı nasip eyle. Şer olan 
duygu ve düşüncelerimizden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. 
İçimizdeki ve dışımızdaki şeytanların şerrinden sana sığınıyoruz 
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muhafaza eyle. İnsan ve cin şeytanlarının şerrinden sana 
sığınıyoruz muhafaza eyle. Yarabbi 

Yarabbi bize öyle bir iman, öyle bir ahlak, öyle bir edep, 
öyle bir hayâ, öyle bir ilim ihlas nasip etki, Yarabbi etrafımızda 
bulunanlar, münafık mı, mümin mi, kâfir mi, fasık mı, cahil mi, 
hilekâr mı, edepsiz mi, hayâsız mı, olduğunu fark edebilelim. 

Yarabbi bu ilahi ilimlerin hepsi hâzinende mevcut 
Yarabbi biz ise, bu ilimler layık değiliz ama lütfunla kereminle, 
bizi nimetlerine layık eyle. Nimetlerini de yerli yerince 
harcamayı nasip eyle. Verdiğin nimetlere şükretmeyi nasip eyle. 

Yarabbi bu vesile ile ümmeti Muhammet üzerine ehli 
küfrün kurmuş olduğu tuzakları ehli küfrün başına bela eyle. 

Ehli imanın gönüllerini duygularını, sevginde birleştir 
Yarabbi. Muhabbette birlik beraberlikte birleştir Ya Rabbi. 

Yarabbi ehli imanın kalplerine gönüllerine aşkını sevgini 
ihsan eyle. Senin sevginden mahrum kalan insanlar gerçek 
hakikatleri anlayamaz, karanlığa aydınlık aydınlığa karanlık 
değeri vermek gibi dalalete düşerler Yarabbi 

Yarabbi Sen bizlere öyle irfan ver ki, hayır ve şerri seçelim, 
Yarabbi lütfünle engelleri aşalım, lütfünle sevdiklerinin 
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ellerinden tutalım, izlerinden yürüyelim, yine lütfünle yüce 
zatına gelelim, 

Yarabbi yine lütfünle senin düşmanlarınla mücadele 
edelim. Yine senin lütfünle sevdiklerinin ellerinden tutup sana 
davet edelim. Gelmelerine yardımcı olalım Yarabbi. 

Yarabbi bu konuda bütün ümmeti Muhammedi ayık ve 
uyanık eyle. Yarabbi bizleri de bütün ümmeti Muhammet 
hürmetine Yarabbi kulluğuna layık eyle. Habibinin ümmetliğine 
layık eyle. Yarabbi sevgine rahmetine layık eyle. Yarabbi 
adaletinden ilminden kemalinden sevginden muhabbetinden 
haberdar eyle. 

Yarabbi bizim gönüllerimiz gaflet uykusunda nefsimizin 
fısıltısıyla her ne kadar aldanmış uyumuşsa da Yarabbi, senin 
Fermanın olan. ^ ^ pjlşi jJF U j 

Bu Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde 
olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli 
Allah tarafından indirilmiştir. 

Emri fermanınla uyanmak istiyoruz, uyanmak isteyen 
cümle ümmeti Muhammed’e imdat eyle Yarabbi. 
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Yarabbi bizim nefsimizin fısıltılarıyla dıştaki cahillerin 
gafillerin kelam sözleriyle uykuya dalmış uyuyan gönlümüzü 
kalbimizi imanımızı uyandırmak istiyoruz, Yarabbi lütfuna 
ihtiyacımız var keremine geldik hidayetine geldik lütfuna geldik 
Yarabbi gönüllerimizin uyanmasını nasip eyle. 

Yarabbi kalplerimizin temizlenmesini, paklanmasını nasip 
eyle. Bütün çirkinliklerden duygularımızın aklanmasını nasip 
eyle. Yarabbi, bizi iki cihanda rahmetine layık eyle. Rahmetine 
layık olacak vesileler ihsan eyle. 

Yarabbi rahmetine engel olan bütün engellerden 
kurtulmayı nasip eyle. Yarabbi dünyada ve ahirette zelil 
olmaktan muhafaza eyle. Dünya ve ahirette rahmetinle 
nimetlerinle bizleri şeref yâd eyle. 

Yarabbi bizi iki cihanda kulluğuna kabul eyle. Yarabbi 
rızana ilhak eyle. Yarabbi biz bu dünyada isyan edilen bir asırda 
dünyaya geldik isyanı bol olan bir asırda yaşıyoruz, Yarabbi bu 
isyanı bol olan asırda yine ellerimizi sana açtık Yarabbi bu senin 
şüphesiz ikramındır, Yarabbi bütün ömrümüzde ellerimizi yüce 
zatına açmayı, gönüllerimizi rahmetine açmayı, duygularımızda 
rızanı taşımayı nasip eyle. 
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Yarabbi bu asrın kiri ile kirlenmekten muhafaza eyle. Bu 
asrın kirleticilerinin şerrinden ümmeti Muhammedi ve bizleri 
muhafaza eyle. Yarabbi bu asrın şerrinden ümmeti Muhammedi 
ve bizleri muhafaza eyle. Bu asırda yaşayan şerlilerin şerrinden 
ümmeti Muhammedi ve bizleri muhafaza eyle. Yarabbi bütün 
geçmişlerimize rahmet eyle. Hayatta bulunanlarımıza sıhhat ve 
afiyetler bahşeyle. Korktuklarımızdan emin eyle umduklarımıza 
nail eyle. 

Yarabbi hepsinden güzeli kendine kul habibine ümmet 
olma şerefiyle cümlemizi şereflenenlerden eyle. 

Subhanerabbike rabbil izzeti amme yesifiinveselamünalebnürsebn 
elbamdülillahı rabbil âlemin, El-Fatiha 
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MUHAMMED DÜNYAYA GELDİ 

Karanlık dünya aydınlığa büründü 
Nuru sönmüş varlıklar nura boyandı 
Ayın güneşin ışığı farklı parladı 
Muhammed dünyaya geldiği gece 

O günler bu günlere benziyordu aslında 
Dünya insanlığı kalmıştı zalimler elinde 
Mucizevi teşrifi ile zulümleri yıkıldı yere 
Muhammed dünyaya geldiği gece 

Kâbe vecd ile secdeye eğildi 
Cinnilere sema âlemi yasaklandı 
Canlı cansız birbirine müjde verdi 
Muhammed dünyaya geldiği gece 

Tapınak olan sava gölü kurudu 
Bin yıl yanan Mecusilerin ateşi söndü 
Kisra sarayı on iki yerinden çatlardı 
Muhammed dünyaya geldiği gece 

Sihirbazların, kâhinlerin dili tutuldu 
Halil der; şeytan çatlarcasına kudurdu 
Resulün nuru tüm karanlıkları kovdu 
Muhammed dünyaya geldiği 


Unutmayın maddi yâda manevi olarak, sevdiğiniz kadar 
sevilirsiniz, değer verdiğiniz kadar değer görürsünüz. 

(ftaLiI İbrahim 9(uL 
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